
Schrijfcafé voor Vrouwen
Iedere 2e vrijdag van januari t/m juni. 
Tijd: 10.30 – 12.30u. Entree € 12,- incl. koffie/thee
Het Schrijfcafé staat onder de bezielende leiding van Joyce 
Kappetein. Schrijven is luisteren naar jezelf en je leven. Binnen 
DEZINNEN is het een van de plekken van verkenning van wat 
leeft. Met creatieve en speelse opdrachten doe je inspiratie op 
en laat je jezelf verrassen door je teksten. Ervaring met schrijven 
is niet nodig en leeftijd onbelangrijk. Iedere bijeenkomst staat op 
zichzelf. Je kunt meedoen wanneer en zo vaak als je wilt, probeer 
het eens uit. Graag zelf pen en papier meenemen. Wil je meer 
weten? Stuur een mail naar kappeteinj@gmail.com of bel 06 - 
40397700. Data schrijfcafé: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 
april, 8 mei en 12 juni. Je bent van harte welkom! 

ANDERE ACTIVITEITEN
Locatie alle activiteiten: Christus Triumfatorkerk. 

Stiltedag bij DEZINNEN
Zaterdag 14 februari 10.00 – 16.00u. Inschrijven t/m 
11 febr. Deelname: € 15,- (max. 12 personen) 
In hectische tijden de stilte ontdekken, hervinden, bewaren als 
kern van waaruit goed te leven valt. Daarbij, mogelijk onverwacht, 
wijsheid en rijkdom van de christelijke traditie (her-)vinden in 

deze barre tijden. Ontdaan van ballast, op het 
scherpst van de snede in wat oud lijkt mogelijk 
(her-)vinden van wat we kwijt waren, zoeken. 
Een zaterdag de tijd nemen om na te denken 
over wat er echt toe doet. Begeleiding: Eli-
zabeth Boddens Hosang en Theo Wierema.

Filmavond bij DEZINNEN
Maandag 23 maart 19.00 – ca. 21.00u. – Secretariaat 
DEZINNEN. Inschrijven t/m 20 mrt. Deelname: € 4,- 
In huiskamersetting kijken naar een film die alles te maken heeft 
met wat er echt toe doet in een mensenleven. Hoe het goede, het 
ware en het schone in gewone mensenlevens verschijnen én altijd 
ook onder druk staan. Wie interesse heeft, kan via info@dezinnen.
nl meer informatie krijgen over de titel en inhoud. We kijken op een 
televisiescherm.

‘Contemplatief leven bij DEZINNEN’ - 
Kennismakingsochtend of -avond 
Zaterdag 9 mei 10.00 – 12.00u. of maandag 1 juni 
19.00 – 21.00u. Aanmelden tot 7 mei (voor 9e mei) of 
29 mei (voor 1e juni), Toegang gratis
Contemplatief leven is een manier van ‘in 
het leven staan’ die in de belangstelling 
staat. Afkomstig o.m. uit de oude klooster-
traditie is het een manier om beschouwend 
en ontvankelijk in het leven te staan. Een 
manier om, anders dan we in onze sa-
menleving van ‘plannen’ en ‘controleren’ 
gewend zijn, te leven ‘van wat komt’. Daar is niets passiefs aan. 
Tijdens de kennismakingsochtend of -avond krijg je informatie, kun 
je kennis maken met hoe we dat bij DEZINNEN doen en bezien of 
dit ook iets voor jou is.

Seizoensafsluiting DEZINNEN
Maandag 29 juni 18.45u. (aansluitend op het laatste 
Avondgebed van het seizoen).
Traditiegetrouw sluiten we het seizoen af met een leuk samenzijn. 
Geef je vóór 25 juni op via de website of info@dezinnen.nl.

VERDIEPING
Locatie alle activiteiten: Christus Triumfatorkerk. 

Groep Z: contemplatief leven in de stad  
maandelijks op vrijdagochtend 09.00 – 13.00u.    
Mensen op zoek naar een verdiepend christelijk leven in de stad. 
Mensen die met elkaar ervaren dat deze traditie geen stilstaand 
water is maar vitaal én relevant. Mensen met elk hun eigen ver-
haal en hun eigen verlangens die ervaren dat leven wordt ontvan-
gen en niet gemaakt, vraagt om bewegen, maar ook om overgave, 
meebewegen.  In deze tijden van grote crises verrassend actueel 
en rijk voor wie kritisch en met open blik in het leven wil staan. 
Mogelijk start in september 2026 ook een avondgroep. Belang-
stelling om mee te doen of een keer te komen kijken? Mail naar: 
theowierema@dezinnen.nl o.v.v. Groep Z. Zie ook aparte folder 
over Groep Z van DEZINNEN (te downloaden vanaf de website).

DEZINNEN Bijbelleesgroep  
Maandag 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni. 
Tijd: 19.15 - 20.30u. € 4,- per keer 
Opgave vóór 1 februari via info@dezinnen.nl
Ben je nieuwsgierig naar wat er in de bijbel staat, hoe je een bij-
beltekst kunt lezen? De bijbel gaat over ons – over  herkenbare 
emoties, gevoelens, angsten en zorgen. De moeite van het lezen 
waard! Je bent welkom bij de bijbelleesgroep van DEZINNEN. 
We lezen dit voorjaar uit het boek Exodus, uit het Oude Testa-

ment. Voorkennis is niet nodig, de teksten worden 
ter plekke uitgedeeld. Wij komen van maart tot en 
met juni bij elkaar op de 2e maandagavond van 
de maand. Groep gaat door bij minimaal 5 deelne-
mers. Maximaal 12 personen. 
Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang.

Mensen van de Weg…

dezinnen  wil mensen inspireren met het goede uit de christelijke traditie.

Vanaf nu 

vindt u uitgebreide 

informatie over de 

programma-onderdelen 

in deze krant op 

www.dezinnen.nl/agenda. 

U kunt daar het programma 

ook downloaden en zich 

aanmelden voor

 onze digitale 

maandagenda.

januari-juli 2026



woorden die je raken

voorheen

de boskant

“Het is vanuit de westerse rationaliteit, bijzonder moeilijk 

om zelfs nog maar de mogelijkheid open te laten dat er 

werkelijk “iets” zou zijn - in schaduwen, in donder en 

bliksem, in sterren, dieren, bomen, of zelfs in alle dingen- dat 

op een vreemde maar ingrijpende manier zijn invloedssfeer 

over ons uitstrekt, en dat het niet zou gaan om onbewuste 

projecties van onze eigen angsten,  maar om reële 

’unheimliche’  krachten in de dingen zelf.”     

                               
                               

                              P
atricia de Martelaere

Wil je meer weten over deelname?

Stichting DEZINNEN

Juliana van Stolberglaan 154

2595 CL Den Haag

E   info@dezinnen.nl

W  www.dezinnen.nl

T   06 20228973

IBAN NL61 INGB 0006 7360 57 

KVK: 62406299

Op de website kun je je inschrijven voor 

de gratis digitale maandagenda van 

DEZINNEN. Daarin word je regelmatig op de 

hoogte gehouden van actuele programma-

aanpassingen en ad hoc activiteiten. 

Op de homepage rechts bovenaan op 

‘INSCHRIJVEN’ klikken, het formulier dat 

verschijnt invullen. Vergeet niet het hokje aan 

te vinken bij ‘ik wil de Nieuwsbrief ontvangen’. 

Financiering: De activiteiten van DEZINNEN zijn mogelijk door de 

opbrengst uit de activiteiten, de fnanciële ondersteuning door haar 

vrienden en aandeelnemers en door de ondersteuning van enkele 

fondsen. DEZINNEN is ANBI-geregistreerd en uw giften aan ons zijn 

voor de belasting aftrekbaar. 

© foto’s: Theo Wierema en vormgeving: Annet van Rooijen, Van Rooijen Grafi sch, Vleuten

    Geloven is het wisselende en rommelige 

proces van het leven - en niet 

               het vaste, mentale product ervan’

                               
       Christian Wiman in: ‘Mijn heldere afgrond’ (2016).

inspirerend | gastvrij |  prikkelend | verbindend

I ets voor jou?
DEZINNEN is een gastvrij netwerk waar de 

schoonheid, het goede en de vreemdheid 

van het bestaan ruimte krijgen. 

Waar wij putten uit verleden en open staan voor 

vernieuwing. Waar we wetenschap omarmen 

én haar beperkingen zien. Waar God geen 

sluitstuk is maar hét woord voor een verras-

send vitale kern die wordt gezocht, bevraagd 

en ruimte krijgt. Waar de gevolgen van het con-

sumptisme, individualisme en maakbaarheids-

denken op onze levens worden onderkend en 

we  te midden van dit alles wegen van zin en 

geloven, handelen en verbondenheid en uit-

wisseling zoeken. 

We zien juist hierbij het potentieel van de chris-

telijke traditie. Zoeken vertaling daarvan naar 

nu en proberen dat uit. We doen dit met ieder-

een die hierin mee op pad wil gaan. 

DEZINNEN schept op eigen wijze ruimte voor de aanwezigheid en het spreken van God, 

voor religieuze ervaring en ontwikkeling, voor sociale betrokkenheid en solidariteit, voor vragen 

rond leven en maatschappij.

DEZINNEN (her-)ontdekt hierbij al doende de katholieke en andere christelijke 

tradities steeds opnieuw als vitale en ruimte makende bronnen van inspiratie. 

DEZINNEN heeft haar thuisbasis in Den Haag en biedt daar (en elders) een 

programma met meditaties, workshops, seminars, lezingen, leergangen en 

meer. 

DEZINNEN is er voor wie ervaart dat het leven onverwachter, dieper, vreemder is dan we 

kunnen bevatten en merkt dat dit juist iets positiefs is en ruimte geeft; waarbij woorden soms te 

kort schieten en de werkelijkheid zich toont in haar prachtige bizarre volheid. 

DEZINNEN is er voor mensen die niet uitgekeken raken op de sterren en ons plekje daar-

tussen, die weten dat het leven vreemd en kwetsbaar is en spelregels kent die ons scherpe 

verstand te boven gaan.

DEZINNEN is er voor mensen die (willen) geloven in dat leven en het met vallen en opstaan 

willen leven. 

De aarde zit 

     boordevol hemel

en elke struik, 

              hoe gewoon ook,

staat in lichterlaaie   

    voor God.

   Maar alleen 

            wie het ziet, 

    trekt zijn schoenen uit.

De rest zit eromheen 

     en plukt bramen.

Elizabeth Barrett Browning

    “Wat hebt u 

dat u niet 

gekregen hebt?   

     En als u alles 

gekregen hebt,     

           waarom dan 

al die drukte 

   alsof het 

van uzelf komt?”   

Paulus ca. 70 n.c. 

(1 Kor 4,7)

Doe mee met DEZINNEN!

Bij DEZINNEN is veel mogelijk en hebben we plannen ge-

noeg. Dus alle kans om je talenten te laten zien en ervaring 

op te doen. Dat kan o. a. door mee te doen met:

- de invulling van het programma, 

- de publiciteit, 

- nieuwe projecten, 

- de nieuwsbriefredactie, 

- het podcastteam, 

- de websitegroep. 

Heb je een passend idee? Dan kun je dat misschien bij 

ons uitvoeren. Ook in de organisatie kun je meedoen als in-

terviewer, host, secretariaatsmedewerker of bij de catering. 

Maar je kunt ook gewoon bezoeker zijn. 

Meer weten? Mail dan met info@dezinnen.nl of bel 06 2022 

8973. En natuurlijk kun je ons ook fi nancieel steunen als 

vriend of aandeelnemer. Info daarover vind je op de website 

of kun je ook per mail aanvragen via info@dezinnen.nl 

prikkelend

inspirerend

leergang

gastvrij

verbindend

I ets voor jou?

AGENDA

JANUARI  
WO	 07.01	 16.00u	 1e Christelijke Meditatie 
VR	 09.01	 10.30u	 1e Schrijfcafé  
MA 	 12.01	 18.15u	 1e Avondgebed (wekelijks)
VR	 23.01	 09.00u	 1e Bijeenkomst groep Z
FEBRUARI
ZA	 14.02	 10.00u	 Stiltedag 
MAART
MA	 09.03	 19.15u	 1e Bijbelleesgroep 
MA	 23.03	 19.00u	 Filmavond 
APRIL
VRIJ	 03.04     	18.00u	 Goede Vrijdag – Meditatieve viering
ZO	 05.04	 05.30u	 Paaswake bij DEZINNEN
MEI
ZA	 09.05	 10.00u	 Maak kennis met Contemplatief 	
			   Leven bij DEZINNEN
JUNI
MA 	 01.06	 19.00u	� Maak kennis met  Contemplatief 

Leven bij DEZINNEN
MA	 29.06	 18.15u	� Laatste Avondgebed van het voorjaar 

met aansluitend seizoensafsluiting
- 	 Graag tijdig inschrijven via de website www.dezinnen.nl of 

via: info@dezinnen.nl
- 	 Het secretariaat van DEZINNEN is gesloten van               

1 juli t/m 31 augustus

VIERINGEN, MEDITATIES  
Locatie alle vieringen: Christus Triumfatorkerk - Kerkzaal

Avondgebed bij DEZINNEN
Elke maandag van 12 januari t/m 29 juni 18.15-18.45u. 
Een vast moment in de week waarop we elkaar treffen, samen 
stil worden, inspiratie zoeken en onze levens in Gods licht willen 
plaatsen. Na afloop koffie/thee en tijd voor ontmoeting. Zie aparte 
flyer ‘Geloven op maandag’.

Goede Vrijdag – Meditatieve viering
Vrijdag 3 april 18.00 – 19.00u. 
In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth laat het leven zich 
kennen en naderen we de kern van ons leven. In een samenleving 
die steeds minder lijkt te verdragen naarmate haar strijd tegen on-
recht en lijden stringenter wordt, vieren we op Goede Vrijdag het 
sterven van een goed en onschuldig mens. Over hoe het kwaad 
goede mensen treft, we het vaak niet redden en redding toch wordt 
aangezegd. 

Paaswake-Wachten op het licht dat komt
Zondag 5 april 05.30 – 06.30u. Opgave voor 1 april 
via de website of info@dezinnen.nl. Toegang: vrije gift
Hoe kan in wat zinloos lijkt toch iets nieuws doorbreken? Wat is 
mogelijk in een wereld die vastloopt in haar overmoed? In de Paas-
wake vieren we de opstanding van Christus met het Exsultet, ver-
halen ten leven en wachten we op het licht. Omdat dat alles te ma-
ken heeft met die vragen. Na afloop eenvoudig ontbijt voor wie wil. 

Christelijke Meditatie bij DEZINNEN 
Januari t/m juni iedere 1e en 3e woensdag van de 
maand van 16.00 - 16.45u. Toegang: kleine gift. 
Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. Al onze 
woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in de diepe, 
geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van christelijke 
meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch antwoord op de 
vraag naar hoe we kunnen bidden. We mediteren door het in 
stilte herhalen van een gebedswoord/mantra (25min).  Vooraf en 
erna lezen we een tekst. Informatie en begeleiding: Dorothé van 
de Wetering: d.vandewetering@telfort.nl of kijk op www.wccm.nl. 
Zie ook de aparte flyer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’.

Maak kennis met DEZINNEN
Vraag onze kennismakingsfolder aan of download deze op 
www.dezinnen.nl. Je kunt de folder ook doorgeven aan mogelijke 
belangstellenden of hun de digitale versie toesturen. 

DEZINNEN
Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog
Postadres Juliana van Stolberglaan 154, 
2595 CL Den Haag
Telefoon 06-20228973  
Secretariaat open  Maandag 13.00 - 15.00u 
E-mail/website info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl
ING-bank IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57
KvK 62406299
DEZINNEN is een erkende ANBI stichting. 
Vormgeving/druk: Van Rooijen Grafisch, Vleuten

http://info@dezinnen.nl
http://www.dezinnen.nl

