
woorden die je raken

voorheen

de boskant

“Het is vanuit de westerse rationaliteit, bijzonder moeilijk 
om zelfs nog maar de mogelijkheid open te laten dat er 
werkelijk “iets” zou zijn - in schaduwen, in donder en 
bliksem, in sterren, dieren, bomen, of zelfs in alle dingen- dat 
op een vreemde maar ingrijpende manier zijn invloedssfeer 
over ons uitstrekt, en dat het niet zou gaan om onbewuste 
projecties van onze eigen angsten,  maar om reële 
’unheimliche’  krachten in de dingen zelf.”     

                                                                                            Patricia de Martelaere

Wil je meer weten over deelname?

Stichting DEZINNEN
Juliana van Stolberglaan 154
2595 CL Den Haag
E   info@dezinnen.nl
W  www.dezinnen.nl
T   06 20228973
IBAN NL61 INGB 0006 7360 57 
KVK: 62406299

Op de website kun je je inschrijven voor 
de gratis digitale maandagenda van 
DEZINNEN. Daarin word je regelmatig op de 
hoogte gehouden van actuele programma-
aanpassingen en ad hoc activiteiten. 
Op de homepage rechts bovenaan op 
‘INSCHRIJVEN’ klikken, het formulier dat 
verschijnt invullen. Vergeet niet het hokje aan 
te vinken bij ‘ik wil de Nieuwsbrief ontvangen’. 

Financiering: De activiteiten van DEZINNEN zijn mogelijk door de 
opbrengst uit de activiteiten, de fnanciële ondersteuning door haar 
vrienden en aandeelnemers en door de ondersteuning van enkele 
fondsen. DEZINNEN is ANBI-geregistreerd en uw giften aan ons zijn 
voor de belasting aftrekbaar. 
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    Geloven is het wisselende en rommelige 
proces van het leven - en niet 
               het vaste, mentale product ervan’
                                      Christian Wiman in: ‘Mijn heldere afgrond’ (2016).
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I ets voor jou?



DEZINNEN is een gastvrij netwerk waar de 
schoonheid, het goede en de vreemdheid 
van het bestaan ruimte krijgen. 

Waar wij putten uit verleden en open staan voor 
vernieuwing. Waar we wetenschap omarmen 
én haar beperkingen zien. Waar God geen 
sluitstuk is maar hét woord voor een verras-
send vitale kern die wordt gezocht, bevraagd 
en ruimte krijgt. Waar de gevolgen van het con-
sumptisme, individualisme en maakbaarheids-
denken op onze levens worden onderkend en 
we  te midden van dit alles wegen van zin en 
geloven, handelen en verbondenheid en uit-
wisseling zoeken. 

We zien juist hierbij het potentieel van de chris-
telijke traditie. Zoeken vertaling daarvan naar 
nu en proberen dat uit. We doen dit met ieder-
een die hierin mee op pad wil gaan. 

DEZINNEN schept op eigen wijze ruimte voor de aanwezigheid en het spreken van God, 
voor religieuze ervaring en ontwikkeling, voor sociale betrokkenheid en solidariteit, voor vragen 
rond leven en maatschappij.

DEZINNEN (her-)ontdekt hierbij al doende de katholieke en andere christelijke 
tradities steeds opnieuw als vitale en ruimte makende bronnen van inspiratie. 

DEZINNEN heeft haar thuisbasis in Den Haag en biedt daar (en elders) een 
programma met meditaties, workshops, seminars, lezingen, leergangen en 
meer. 

DEZINNEN is er voor wie ervaart dat het leven onverwachter, dieper, vreemder is dan we 
kunnen bevatten en merkt dat dit juist iets positiefs is en ruimte geeft; waarbij woorden soms te 
kort schieten en de werkelijkheid zich toont in haar prachtige bizarre volheid. 

DEZINNEN is er voor mensen die niet uitgekeken raken op de sterren en ons plekje daar-
tussen, die weten dat het leven vreemd en kwetsbaar is en spelregels kent die ons scherpe 
verstand te boven gaan.

DEZINNEN is er voor mensen die (willen) geloven in dat leven en het met vallen en opstaan 
willen leven. 

De aarde zit 
     boordevol hemel
en elke struik, 
              hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie   
    voor God.

   Maar alleen 
            wie het ziet, 
    trekt zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen 
     en plukt bramen.
Elizabeth Barrett Browning

    “Wat hebt u 
dat u niet 
gekregen hebt?   
     En als u alles 
gekregen hebt,     
           waarom dan 
al die drukte 
   alsof het 
van uzelf komt?”   

Paulus ca. 70 n.c. 
(1 Kor 4,7)

Doe mee met DEZINNEN!
Bij DEZINNEN is veel mogelijk en hebben we plannen ge-
noeg. Dus alle kans om je talenten te laten zien en ervaring 
op te doen. Dat kan o. a. door mee te doen met:

- de invulling van het programma, 
- de publiciteit, 
- nieuwe projecten, 
- de nieuwsbriefredactie, 
- het podcastteam, 
- de websitegroep. 

Heb je een passend idee? Dan kun je dat misschien bij 
ons uitvoeren. Ook in de organisatie kun je meedoen als in-
terviewer, host, secretariaatsmedewerker of bij de catering. 
Maar je kunt ook gewoon bezoeker zijn. 
Meer weten? Mail dan met info@dezinnen.nl of bel 06 2022 
8973. En natuurlijk kun je ons ook fi nancieel steunen als 
vriend of aandeelnemer. Info daarover vind je op de website 
of kun je ook per mail aanvragen via info@dezinnen.nl 
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