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DEZINNEN heeft haar secretariaat 
en veel van haar activiteiten 
in de Christus Triumfatorkerk. 
Van tijd tot tijd hebben we ook 
gezamenlijke activiteiten. 
De eigen activiteiten van de 
CTK kunt u vinden op hun eigen 
website: www.ctk.nl

dezinnen  wil mensen inspireren met het goede uit de christelijke traditie.

januari-juni 2024 

DEZINNEN
Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog
Postadres Juliana van Stolberglaan 154, 
2595 CL Den Haag
Telefoon 06 20228973  
Secretariaat open Maandag 09.00 - 15.00u 
E-mail/website info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl
ING-bank IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57
KvK 62406299

Druk & Vormgeving 

Van Rooijen Grafisch, Vleuten

DEZINNEN is een erkende ANBI stichting 

Blijf op de hoogte!
Voor actuele informatie, inspirerende en informatieve video’s en 
ander nieuws: www.dezinnen.nl Ontvang automatisch de digitale 
maandagenda van DEZINNEN. Daarin wordt u op de hoogte gehou-
den van actuele programma-aanpassingen en ad hoc activiteiten.

Aanmelden voor de GRATIS digitale 
maandagenda op website www.dezinnen.nl 
• Rechts bovenaan op ‘INSCHRIJVEN’ klikken
• Het formulier dat verschijnt invullen. 
•   Vergeet niet het hokje aan te vinken bij ‘ik wil de Nieuwsbrief 
  ontvangen’

VIERINGEN, MEDITATIES 

Avondgebed bij DEZINNEN
Elke maandag van 15 januari t/m 24 juni van  18.15 - 18.45u  
Christus Triumfatorkerk- kerkzaal 

Om 18.15u onze wekelijkse Avondgebed van ca. 30 minuten. 
Een vast moment in de week waarop we elkaar treffen, samen 
stil worden, inspiratie zoeken en onze levens in Gods licht 
willen plaatsen. Na afl oop koffi e/thee en even tijd om elkaar 
te ontmoeten.   
Zie aparte fl yer ‘Geloven op maandag’ 

Goede Vrijdag - meditatieve viering
Vrijdag 29 maart 18.00 - 19.00u  
Locatie: Christus Triumfatorkerk-  Kerkzaal

In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth laat het 
leven zich kennen en naderen we de kern van ons leven. In 
een samenleving die steeds minder lijkt te verdragen naar-
mate haar strijd tegen onrecht en lijden stringenter wordt, 
vieren we op Goede Vrijdag het sterven van een goed en 
onschuldig mens. Over hoe het kwaad goede mensen treft, 
we elkaar vaak ook niet kunnen redden en redding toch 
wordt aangezegd.  

Paaswake - wachten op het licht dat komt
Zondag 31 maart  05.30 - 06.30u  
- vrije gift (let op: zomertijd!)  
Locatie: Christus Triumfatorkerk 
- Kerkzaal 
Opgave nodig: uiterlijk 29 maart 
20u
Wie denkt na een ontluisterend 
einde nog aan hoop? Hoe kan in 
wat zinloos lijkt toch iets nieuws 
doorbreken? Wat is mogelijk in 
een wereld die vastloopt in haar 
overmoed? In de Paaswake 
vieren we de opstanding van 

Christus met het Exsultet, verhalen ten leven en wachten we 
op het licht. Omdat die alles te maken heeft met die vragen. 
Na afl oop is er een eenvoudig ontbijt voor wie wil.  

woorden die je raken

voorheen

de boskant

“Het is vanuit de westerse rationaliteit, bijzonder moeilijk 

om zelfs nog maar de mogelijkheid open te laten dat er 

werkelijk “iets” zou zijn - in schaduwen, in donder en 

bliksem, in sterren, dieren, bomen, of zelfs in alle dingen- dat 

op een vreemde maar ingrijpende manier zijn invloedssfeer 

over ons uitstrekt, en dat het niet zou gaan om onbewuste 

projecties van onze eigen angsten,  maar om reële 

’unheimliche’  krachten in de dingen zelf.”     

                               
                               

                              P
atricia de Martelaere

Wil je meer weten over deelname?

Stichting DEZINNEN

Juliana van Stolberglaan 154

2595 CL Den Haag

E   info@dezinnen.nl

W  www.dezinnen.nl

T   06 20228973

IBAN NL61 INGB 0006 7360 57 

KVK: 62406299

Op de website kun je je inschrijven voor 

de gratis digitale maandagenda van 

DEZINNEN. Daarin word je regelmatig op de 

hoogte gehouden van actuele programma-

aanpassingen en ad hoc activiteiten. 

Op de homepage rechts bovenaan op 

‘INSCHRIJVEN’ klikken, het formulier dat 

verschijnt invullen. Vergeet niet het hokje aan 

te vinken bij ‘ik wil de Nieuwsbrief ontvangen’. 

Financiering: De activiteiten van DEZINNEN zijn mogelijk door de 

opbrengst uit de activiteiten, de fnanciële ondersteuning door haar 

vrienden en aandeelnemers en door de ondersteuning van enkele 

fondsen. DEZINNEN is ANBI-geregistreerd en uw giften aan ons zijn 

voor de belasting aftrekbaar. 

© foto’s: Theo Wierema en vormgeving: Annet van Rooijen, Van Rooijen Grafi sch, Vleuten

    Geloven is het wisselende en rommelige 

proces van het leven - en niet 

               het vaste, mentale product ervan’

                               
       Christian Wiman in: ‘Mijn heldere afgrond’ (2016).

inspirerend | gastvrij |  prikkelend | verbindend

I ets voor jou?

woorden die je raken

voorheen

de boskant

Wil je meer weten over deelname?

IBAN NL61 INGB 0006 7360 57 

Op de website kun je je inschrijven voor 

gratis digitale maandagenda van 

DEZINNEN. Daarin word je regelmatig op de 

hoogte gehouden van actuele programma-

aanpassingen en ad hoc activiteiten. 

Op de homepage rechts bovenaan op 

‘INSCHRIJVEN’ klikken, het formulier dat 

verschijnt invullen. Vergeet niet het hokje aan 

te vinken bij ‘ik wil de Nieuwsbrief ontvangen’. 

DEZINNEN is een gastvrij netwerk waar de 

schoonheid, het goede en de vreemdheid 

van het bestaan ruimte krijgen. 

Waar wij putten uit verleden en open staan voor 

vernieuwing. Waar we wetenschap omarmen 

én haar beperkingen zien. Waar God geen 

sluitstuk is maar hét woord voor een verras-

send vitale kern die wordt gezocht, bevraagd 

en ruimte krijgt. Waar de gevolgen van het con-

sumptisme, individualisme en maakbaarheids-

denken op onze levens worden onderkend en 

we  te midden van dit alles wegen van zin en 

geloven, handelen en verbondenheid en uit-

wisseling zoeken. 

We zien juist hierbij het potentieel van de chris-

telijke traditie. Zoeken vertaling daarvan naar 

nu en proberen dat uit. We doen dit met ieder-

een die hierin mee op pad wil gaan. 

DEZINNEN schept op eigen wijze ruimte voor de aanwezigheid en het spreken van God, 

voor religieuze ervaring en ontwikkeling, voor sociale betrokkenheid en solidariteit, voor vragen 

rond leven en maatschappij.

DEZINNEN (her-)ontdekt hierbij al doende de katholieke en andere christelijke 

tradities steeds opnieuw als vitale en ruimte makende bronnen van inspiratie. 

DEZINNEN heeft haar thuisbasis in Den Haag en biedt daar (en elders) een 

programma met meditaties, workshops, seminars, lezingen, leergangen en 

meer. 

DEZINNEN is er voor wie ervaart dat het leven onverwachter, dieper, vreemder is dan we 

kunnen bevatten en merkt dat dit juist iets positiefs is en ruimte geeft; waarbij woorden soms te 

kort schieten en de werkelijkheid zich toont in haar prachtige bizarre volheid. 

DEZINNEN is er voor mensen die niet uitgekeken raken op de sterren en ons plekje daar-

tussen, die weten dat het leven vreemd en kwetsbaar is en spelregels kent die ons scherpe 

verstand te boven gaan.

DEZINNEN is er voor mensen die (willen) geloven in dat leven en het met vallen en opstaan 

willen leven. 

De aarde zit 

     boordevol hemel

en elke struik, 

              hoe gewoon ook,

staat in lichterlaaie   

    voor God.

   Maar alleen 

            wie het ziet, 

    trekt zijn schoenen uit.

De rest zit eromheen 

     en plukt bramen.

Elizabeth Barrett Browning

    “Wat hebt u 

dat u niet 

gekregen hebt?   

     En als u alles 

gekregen hebt,     

           waarom dan 

al die drukte 

   alsof het 

van uzelf komt?”   

Paulus ca. 70 n.c. 

(1 Kor 4,7)

Doe mee met DEZINNEN!

Bij DEZINNEN is veel mogelijk en hebben we plannen ge-

noeg. Dus alle kans om je talenten te laten zien en ervaring 

op te doen. Dat kan o. a. door mee te doen met:

- de invulling van het programma, 

- de publiciteit, 

- nieuwe projecten, 

- de nieuwsbriefredactie, 

- het podcastteam, 

- de websitegroep. 

Heb je een passend idee? Dan kun je dat misschien bij 

ons uitvoeren. Ook in de organisatie kun je meedoen als in-

terviewer, host, secretariaatsmedewerker of bij de catering. 

Maar je kunt ook gewoon bezoeker zijn. 

Meer weten? Mail dan met info@dezinnen.nl of bel 06 2022 

8973. En natuurlijk kun je ons ook fi nancieel steunen als 

vriend of aandeelnemer. Info daarover vind je op de website 

of kun je ook per mail aanvragen via info@dezinnen.nl 

prikkelend

inspirerend

leergang

gastvrij

verbindend

Christelijke Meditatie bij DEZINNEN
Iedere 1e en 3e woensdag 16.00 – 16.45u 
(deur open v.a. 15.45u - kleine gift) januari t/m juni
 Locatie: Christus Triumfatorkerk-  kerkzaal
Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. 
Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in 
de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van 
christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch 
antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We 
mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/
mantra (25min). Vooraf en erna lezen we een tekst. 
Informatie: Dorothé v.d Wetering, 06 4505 1171 
d.vandewetering@telfort.nl of www.wccm.nl Zie ook aparte 
fl yer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Maak kennis met 
DEZINNEN

Vraag onze nieuwe kennismakingsfolder aan of 
download ‘m op www.dezinnen.nl. 
Je kunt de folder ook doorgeven aan mogelijke 
belangstellenden of hen de digitale versie toesturen. 

Podcast DEZINNEN
In onze Podcast-reeks 
BIJ ZINNEN ver-
tellen jonge men-
sen over hoe zij 
de tijdgeest van 
nu beleven en 
daarin hun weg 
zoeken. Mensen 
die wat van hun 
leven willen maken 
maar dat soms ook niet eenvoudig vinden. Die open staan voor 
wat het leven te bieden heeft en daarbij niet schuwen om bij de 
traditie te rade te gaan voor wijsheid.
Zie onze podcastreeks op:  https://rss.com/podcasts/dezinnen/

PODCASTS BIJ

luister naar
DEZINNEN op

spotify of RSS

verrassend
katholiek

dezinnen.nl

PODCASTS BIJ

verrassend
katholiek

dezinnen.nlluister naar
DEZINNEN op

spotify of RSS

verrassend

katholiek

dezinnen.nl

        Let me keep my 
distance, always, from   
   those who think 
      they have the answers.

        Let me keep company 
always with those 
     who say “Look!” and 
laugh in astonishment,
          and bow their heads.
                      Mysteries, Yes! - Mary Oliver

I ets voor jou?

KIJKEN EN ZIEN

Kijken kunnen we (bijna) allemaal. Maar zien, door de buitenkant heen, dát zien wat zich toont… voorbij wat 
marketing en reclame ons wil laten zien of voelen, is wat anders. Voorbij de commercie, je eigen haast, de 
afl eidingen, angsten, onwil, in beton gegoten denkbeelden. Echt zien wat zich toont en bereid zijn je daar-
door te laten aanspreken. Heeft dat te maken met de ‘Resonantie’ waar de Duitse socioloog Hartmut Rosa op 
doelt? Is dat waartoe Jezus opriep wanneer hij telkens weer tot zijn volgelingen zei: ‘Open je ogen’? Zou het 
zo simpel zijn? Gewoon, dat zien wat er is en er op wacht zich te tonen in haar eigenheid en volheid en wat 
het met je doet. Misschien iets om te proberen dit voorjaar. Wij helpen daarbij graag.

Theo Wierema

Foto: O
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AGENDA

JANUARI   

WO 03.01 16.00u  Eerste Christelijke meditatie van het 
seizoen 

VRIJ 12.01 10.30u Eerste Schrijfcafé van het seizoen
MA 15.01 18.15u Eerste Avondgebed van het seizoen
VRIJ 19.01 09.00u Eerste Seizoensbijeenkomst Groep Z 

FEBRUARI

DI 06.02 19.30u  ‘Vrede op aarde’ - lezing Stefan 
Paas 

MA 12.02 19.15u Eerste keer Bijbelleesgroep 
MA 19.02 19.00u ‘Klooster in de stad’ - leven naar Pasen
VRIJ 23.02 13.30u  ‘Moet je lezen’: De namiddag van 

het Christendom van Tomas Halik 
MA 26.02 19.30u  Wetenschap als nieuwe religie - 

lezing Ronald Meester

MAART

DO 14.03 19.30u  ‘The City is my Monastery’ – Lecture 
Richard Carter 

ZA 23.03 10.00u  Workshop ‘Lichaam in Meditatie’ - 
Sue-Yen Tjong

ZA 23.03 13.00u  ’Te gast’- Zr. Johanna Ketelaar - 
   Sue-Yen Tjong
VRIJ 29.03 18.00u Goede Vrijdag – meditatieve viering
ZO 31.03 05.30u Paaswake bij DEZINNEN 

APRIL

MA 15.04 19.30u  Charles Taylor, geloven in een 
seculiere tijd - lezing Iemke Epema

ZA 20.04 09.30u  ‘De stad is mijn klooster…’ hoe dan? 
- Elizabeth Boddens Hosang en Theo 
Wierema

MEI

WO 08.05 19.30u  Workshop - Augustinus; literator, 
fi losoof en mysticus - Kees Diekstra     

WO 22.05 19.30u  Het verlaten individu & De leegte 
voorbij  - Esther van Fenema

JUNI

MA  24.06 18.15u  Laatste Avondgebed van het jaar, 
Seizoensafsluiting bij DEZINNEN

-  Raadpleeg altijd onze website voor de actuele informatie 
over de activiteiten. (o.m. annuleringen vanwege ziekte, 
weersomstandigheden of om andere redenen

-  Graag tijdig inschrijven via de website www.dezinnen.nl 
 of via: info@dezinnen.nl
-  Het secretariaat van DEZINNEN is gesloten van 
 1 juli t/m 31 augustus

VERDIEPING

Groep Z; contemplatief 
leven in de stad  
Maandelijks op vrijdagochtend 
09.00 – 13.00u    
Locatie: Christus Triumfatorkerk
Mensen op zoek naar een verdiepend christelijk leven in de stad. 
Negen mensen ‘van de stad’ die met elkaar – soms een beetje 
tegen de waan van de dag in -  ervaren dat deze traditie geen 
stilstaand water is maar vitaal én relevant. Mensen met elk hun 
eigen verhaal en hun eigen verlangens die ervaren dat leven 
wordt ontvangen en niet gemaakt, vraagt om bewegen, maar 
ook om overgave, meebewegen. Grote woorden lijken dat. Maar 
in tijden van grote crises verrassend actueel en rijk voor wie kri-
tisch en met open blik in het leven wil staan. Belangstelling om 
mee te doen of een keer te komen kijken? Mail naar: theowie-
rema@dezinnen.nl o.v.v. Groep-Z. Zie ook de aparte folder over 
Groep Z.

DEZINNEN bijbelleesgroep  
Maandag 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 
10 juni. Tijd: 19.15-20.30u  € 3,- per keer. Locatie: 
Christus Triumfatorkerk, Opgave 1e keer verplicht 
vóór 7 februari  via info@dezinnen.nl
Ben je nieuwsgierig naar wat er in de bijbel staat, hoe je een 
bijbeltekst kunt lezen. De bijbel gaat over ons – over heel her-
kenbare emoties, gevoelens, angsten en zorgen. De moeite 
van het lezen waard! Je bent welkom bij de bijbel leesgroep 
van DEZINNEN. We lezen het boek dat de Handelingen heet: 
verhalen over de eerste volgelingen van Jezus. Deze verhalen 
gaan over ruzies, over de onzekerheid, het zoeken naar wat 
deze groep anders maakt dan andere groepen. Geen voorken-

nis nodig, de teksten worden ter 
plekke uitgedeeld. Wij komen bij 
elkaar op de 2e maandag avond 
van de maand, aansluitend op het 
Avondgebed van DEZINNEN. Je 
kunt ook een keer meedoen om 
uit te proberen. Groep gaat door 
bij minimaal 6 deelnemers. Maxi-
maal 11 personen. Begeleiding: 
Elizabeth Boddens Hosang. 

Schrijfcafé voor Vrouwen
Iedere 2e vrijdag van van januari t/m juni geopend 
van 10.30  - 12.30 u. Entree  €12,- incl. koffi e/thee 
Locatie: Christus Triumfatorkerk.
Het Schrijfcafé valt onder de paraplu van DEZINNEN en be-
staat al jaren onder de bezielende leiding van Joyce Kappetein.  
Schrijven is luisteren naar jezelf en je leven. Binnen DEZINNEN 
een van de plekken van verkenning van wat leeft. Met creatieve 
en speelse opdrachten doe je in-
spiratie op en laat je jezelf verras-
sen door je teksten.  Ervaring met 
schrijven is niet nodig. Of je nou 
jong bent, of al wat jaartjes ouder, 
of je nou kromme zinnen maakt of 
slordig schrijft, er ontstaat altijd iets 
moois. Iedere ochtend staat op 
zichzelf. Je kunt meedoen wanneer en zo vaak als je wilt. Heb je 
nog niet eerder met anderen geschreven, probeer het eens uit. 
Je bent van harte welkom! Graag zelf pen en papier meenemen. 
Wil je meer weten? Stuur een mail naar kappeteinj@gmail.com. 
of bel 06-403977 00

wetenschap serieus neemt (hij is wis-
kundige) ziet hij tegelijk een verarming 
optreden wanneer we onze levens alleen 
daardoor laten sturen. Wezenlijke vragen 
lijken dan niet meer aan bod te komen, 
zoals de vraag hoe we zinvol kunnen 
leven. Op dit soort vragen geeft weten-
schap volgens hem hooguit een te be-
perkt antwoord. Volgens Meester kampen 
we daardoor met een zingevingsvacuüm en Kerken die te veel 
aan de zijlijn blijven staan. Hij gaat hierover met ons in gesprek. 
Ronald Meester is hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening aan 
de Vrije Universiteit.

The City is my Monastery’ - Rev. 
Richard Carter   Programma in Engels 
Donderdag 14 maart 19.30 – 21.15u  Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 11/3  Deelname: € 10,
In 2019 verscheen het boek The City is my Monastery met als 
ondertitel  ‘A Contemporary Rule of Life’. Hierin schetste Car-
ter hoe een contemplatief leven in de stad inhoud en vorm zou 
kunnen krijgen. Het boek werd door o.m. Rowan Wiliams, Timo-

thy Radcliffe, Sarah Coakley, 
Sam Wells, Martin Laird OSA 
en Sarah Mullally geprezen 
om de helderheid en de vorm; 
niet alleen theorie maar ook 
een ‘zo kun je het doen - boek’ 
Het werd in Engeland een 
bestseller. Alsof velen hierop 
hadden zitten te wachten; een 
ervaringsboek met handreikin-
gen over hoe je als moderne 
mens midden in ‘de stad van 
de mens’ contemplatief gelovig 
kunt leven. Richard Carter is 
op uitnodiging van DEZINNEN 
in Den Haag om daarover te 
vertellen. Aansluitend zal Erik 
Borgman hierop reageren en 
is er gelegenheid voor gesprek. 

Rev. Richard Carter is Associate Vicar 
van de St. Martins in the Fields in 
Londen. Onlangs verscheen van hem 
een nieuw boek: Letters from Naza-
reth, a contemplative  journey home. 
Erik Borgman is leken-dominicaan en 
hoogleraar theologie van de religie, in 
het bijzonder het christendom, aan de 
Universiteit van Tilburg.

Workshop ‘Lichaam in meditatie’ -
Sue-Yen Tjong 
Zaterdag 23 maart 10.00 – 12.00u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 20/3  Deelname: € 5,-

We gaan verkennen hoe het lichaam een bron 
voor meditatie kan worden. Drukte in ons da-
gelijkse leven doet een verlangen ontstaan 
naar herstel van de verbinding met onszelf, 
naar meer openheid en lichtheid. Tegelijkertijd 
belemmert de drukte van onze gedachten ons 
om ruimte te maken voor meditatie. In de work-

shop verkennen we hoe verbinding met het lichaam de meditatie 
kan ondersteunen. De oefeningen zijn voor iedereen te volgen. 
Draag kleding waar je makkelijk in kunt bewegen. Tijdens de me-
ditatie zitten we op stoelen.  Sue-Yen Tjong geeft les in meditatie 
en critical alignment yoga en is vrijwilliger-gastvrouw in de St. 
Willibrordsabdij te Doetinchem.  

Te Gast bij DEZINNEN’ - 
Zr. Johanna Ketelaar 
Zaterdag 23 maart 13.00 – 14.30u Christus 
Triumfatorkerk Inschr t/m 21/3 Deelname € 4
Een nieuwe activiteit bij DEZINNEN, ontmoeting met een gast 
die wat komt vertellen en met wie je dit keer onder begeleiding 
van Sue YenTjong  in gesprek kunt gaan. Te gast dit keer is zus-
ter Johanna Ketelaar, voormalig overste van de zusters van “De 
Voorzienigheid” uit Amsterdam. Hoe kijkt zij terug op haar leven 
als religieuze, op haar verblijf in Brazilië, haar rol als overste in 
tijden van afbouw van de congregatie en de toekomst van onze 
traditie? Na het gesprek is er gelegenheid om na te praten bij 
een kop thee en wat lekkers.

Charles Taylor; geloven in een 
seculiere tijd - Dr. Iemke Epema 
(reeks: Geloven in de 21e eeuw 
Maandag 15 april 19.30 – 21.15u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 12/4 Deelname: € 8,-
Charles Taylor is een van de meest 
invloedrijke fi guren in de hedendaag-
se godsdienstfi losofi e. Voor zeer ve-
len is hij een eminent wetenschapper 
die in zijn werk én persoonlijk leven 
- hij is rooms katholiek - laat zien dat 
religiositeit en geloven ook in een 
‘seculiere tijd’ als de onze voor de 
hand liggende opties zijn. Iemke Epema neemt ons mee in zijn 
fascinerend en inspirerende denken dat niet alleen laat zien ‘hoe 
de wereld zo veranderd is’, maar ook hoezeer het religieuze, het 
transcendente van levensbelang is en zich laat vinden in wat 
Taylor de ‘subtiele talen’ noemt; de poëzie, de fi lm, de beeldende 
kunsten en zo veel meer. Iemke Epema is dominee en lid van het 
pastorale team van de Oosterkerk (PKN) te Zwolle.

‘De stad is mijn klooster’ 
– hoe dan?
Zaterdag 20 april 09.30 – 16.00u 
Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 10/4  Deelname € 15,- 
(incl reader en lunch)
We gaan aan de slag met wat Richard 

Carter aanreikt (zie programma 14 maart) als het gaat over ‘con-
templatief leven in de stad’. Hoe doe je dat in je eigen situatie 
zonder dat het als de zoveelste verplichting voelt en je tegelijk 
laat merken dat het je iets goeds brengt? We gaat bij Carter en 

anderen te rade, delen ervaringen, zoeken manieren die ‘wer-
ken’ en dat alles met de stad als proefplek om de hoek en met 
de nodige humor die helpt relativeren en volhouden tegelijk. 
Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang en Theo Wierema

Workshop ‘Augustinus; literator,
fi losoof en Mysticus – Kees Diekstra
Woensdag 8 mei 19.30 – 21.15u  
Christuis Triumfatorkerk  Inschr t/m 5/5   
Deelname: € 7,-  (max 15 pers)
Kees Diekstra is neerlandicus met 
een grote voorliefde voor poëzie én 
Augustinus. Hij beheert maar liefst 
drie blogs vol met dichters en hun 
gedichten, waaronder ook Augus-
tinus. Op 8 mei wil hij met de aan-
wezigen teksten lezen en verwerken 
en bediscussieren. Het hoofdthema 
is Augustinus, niet zozeer de bis-
schop, maar de literator, fi losoof en mysticus daarachter. Het 
zijn vooral teksten die als gedichten zijn te lezen. Verder ook 
enige nederlandse gedichten van dichters die in dezelfde lijn 
hebben gedicht. Een avond voor liefhebbers van taal die ook 
Augustinus wel eens van deze kant willen leren kennen.

Het verlaten individu & De leegte 
voorbij - Esther van Fenema 
Woensdag 22 mei 19.30u Christus Triumfatorkerk 
Inschrijven t/m 18/5 Toegang: € 8,-

Volgens Esther van Fenema is ‘Het ver-
laten Individu’ overal. Thema’s als een-
zaamheid, onzekerheid en somberheid 
spelen bij steeds meer (vooral jonge) 
mensen, evenals gevoelens van vertwij-
feling en angst. Deze zijn volgens haar 
terug te voeren op een gebrek aan zinge-
ving. Hierdoor ontstaat een ‘leegte’. Het 
zelf zin (moeten) geven aan je leven blijkt 
in de praktijk vaak een overvragen van 

mensen. Waar kun je als ‘zelfredzaam individu’ dan terecht? 
Van Fenema tracht daar in haar boek Het verlaten individu 
een antwoord op te geven door te onderzoeken wat ‘de ze-
ven hoofdzonden’ van onze tijd zijn. Ze voegt er een achtste 
aan toe: de leegte. Bij DEZINNEN komt ze 
hierover spreken en over het nieuwe boek 
‘De leegte voorbij’ dat ze samen met Joost 
Röselaers schreef. (Deze lezing werd in 
het najaar afgelast wegens de uitslag van 
de verkiezingen op die avond). Esther van 
Fenema is psychiater, zij werkte 10 jaar in 
het LUMC. Ze heeft momenteel een vrij-
gevestigde praktijk en is werkzaam in de 
GGZ. Ze schrijft in kranten en is regelma-
tig te gast op radio en tv. 

Seizoensafsluiting DEZINNEN
maandag 24 juni 18.45u (aansluitend op het 
laatste avondgebed van het seizoen) 
Opgave tot 21 juni
We doen dat dit keer weer eens wat groter, met een echte hap. 
Geef je wel tijdig op via info@dezinnen.nl We kijken terug, in-
formeren je over wat er speelt, luisteren naar muziek en drinken 
op de vakantietijd. Noteer het in je agenda!

LEZINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN

Vrede op aarde – Prof. dr. Stefan Paas
Dinsdag 6 februari 19.30u Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 2/2  Deelname: €8
Onlangs verscheen zijn nieuwe boek ‘Vre-
de op aarde, over heil en redding in onze 
tijd’. Daarin stelt Paas de vraag naar de be-
tekenis van christelijk geloven anno 2024. 
Hij doet dat in een persoonlijke zoektocht 
waarbij zijn bevindelijke geloofsopvoeding 
ter sprake komt maar ook zo veel meer. 
Waar het hem om gaat moge duidelijk zijn. 
Het Christelijke verhaal is volgens hem waardevol, relevant en in 
zekere zin ‘echt’ genoeg om  christenen – en anderen – in deze 
moderne tijden (weer) te raken en te bezielen. Hij komt er over 
spreken en gaat met ons in gesprek. 
Organisatie: DEZINNEN & Christus Triumfatorkerk.

Klooster in de stad - leven naar Pasen
Maandag 19 februari 19.00 – 20.30u  
Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 20/2 Deelname: € 3,-

Met wie wil staan we vlak na 
het begin van de vastentijd 
stil bij deze tijd die uitloopt 
op Pasen. Wat heeft deze 
vastentijd ons in deze cha-
otische moderne samenle-

ving te zeggen en te bieden? We onderzoeken dit op deze avond 
met enkele korte teksten, het uitwisselen van tips en ervaringen 
en tot slot het samen ‘de stilte zoeken in de stad’. Bij aanvang 
soep en na afl oop koffi e/thee.

Moet je lezen – De namiddag van het 
Christendom – Tomás Halik
Vrijdag 23 februari 13.30 – 15.00u 
Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 20/2 Deelname: € 3,-
De formule is inmiddels bekend; een inleider die een half uur ver-
telt over een boek dat wordt aanbevolen om te lezen en er dan 
met de aanwezigen over in gesprek gaat. Dit keer: David Renke-
ma en Theo Wierema over ‘De Namiddag van het Christendom’ 
van Tomás Hálik  Voor wie 
de verdieping zoekt, wil 
uitwisselen of zich graag 
laat bijpraten alvorens het 
boek te kopen De nadruk 
ligt bij deze activiteit op 
verrijking, dialoog, verdie-
ping, niet op discussie.

‘Wetenschap als nieuwe religie’ - Prof. 
dr. Ronald Meester  (reeks: Geloven in 
de 21e eeuw 

Maandag 26 februari 19.30 - 
21.15u  Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 23/2 Deelname: € 8,-
Volgens Ronald Meester lijkt het er op alsof 
wetenschap een (semi-)religieuze status 
heeft gekregen. Dit bleek o.m. in de Coro-
natijd toen vooral de (exacte) wetenschap-
pers het beleid bepaalden en ons vertelden 
hoe we hadden te leven. Ofschoon hij de 



AGENDA

JANUARI   

WO 03.01 16.00u  Eerste Christelijke meditatie van het 
seizoen 

VRIJ 12.01 10.30u Eerste Schrijfcafé van het seizoen
MA 15.01 18.15u Eerste Avondgebed van het seizoen
VRIJ 19.01 09.00u Eerste Seizoensbijeenkomst Groep Z 

FEBRUARI

DI 06.02 19.30u  ‘Vrede op aarde’ - lezing Stefan 
Paas 

MA 12.02 19.15u Eerste keer Bijbelleesgroep 
MA 19.02 19.00u ‘Klooster in de stad’ - leven naar Pasen
VRIJ 23.02 13.30u  ‘Moet je lezen’: De namiddag van 

het Christendom van Tomas Halik 
MA 26.02 19.30u  Wetenschap als nieuwe religie - 

lezing Ronald Meester

MAART

DO 14.03 19.30u  ‘The City is my Monastery’ – Lecture 
Richard Carter 

ZA 23.03 10.00u  Workshop ‘Lichaam in Meditatie’ - 
Sue-Yen Tjong

ZA 23.03 13.00u  ’Te gast’- Zr. Johanna Ketelaar - 
   Sue-Yen Tjong
VRIJ 29.03 18.00u Goede Vrijdag – meditatieve viering
ZO 31.03 05.30u Paaswake bij DEZINNEN 

APRIL

MA 15.04 19.30u  Charles Taylor, geloven in een 
seculiere tijd - lezing Iemke Epema

ZA 20.04 09.30u  ‘De stad is mijn klooster…’ hoe dan? 
- Elizabeth Boddens Hosang en Theo 
Wierema

MEI

WO 08.05 19.30u  Workshop - Augustinus; literator, 
fi losoof en mysticus - Kees Diekstra     

WO 22.05 19.30u  Het verlaten individu & De leegte 
voorbij  - Esther van Fenema

JUNI

MA  24.06 18.15u  Laatste Avondgebed van het jaar, 
Seizoensafsluiting bij DEZINNEN

-  Raadpleeg altijd onze website voor de actuele informatie 
over de activiteiten. (o.m. annuleringen vanwege ziekte, 
weersomstandigheden of om andere redenen

-  Graag tijdig inschrijven via de website www.dezinnen.nl 
 of via: info@dezinnen.nl
-  Het secretariaat van DEZINNEN is gesloten van 
 1 juli t/m 31 augustus

VERDIEPING

Groep Z; contemplatief 
leven in de stad  
Maandelijks op vrijdagochtend 
09.00 – 13.00u    
Locatie: Christus Triumfatorkerk
Mensen op zoek naar een verdiepend christelijk leven in de stad. 
Negen mensen ‘van de stad’ die met elkaar – soms een beetje 
tegen de waan van de dag in -  ervaren dat deze traditie geen 
stilstaand water is maar vitaal én relevant. Mensen met elk hun 
eigen verhaal en hun eigen verlangens die ervaren dat leven 
wordt ontvangen en niet gemaakt, vraagt om bewegen, maar 
ook om overgave, meebewegen. Grote woorden lijken dat. Maar 
in tijden van grote crises verrassend actueel en rijk voor wie kri-
tisch en met open blik in het leven wil staan. Belangstelling om 
mee te doen of een keer te komen kijken? Mail naar: theowie-
rema@dezinnen.nl o.v.v. Groep-Z. Zie ook de aparte folder over 
Groep Z.

DEZINNEN bijbelleesgroep  
Maandag 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 
10 juni. Tijd: 19.15-20.30u  € 3,- per keer. Locatie: 
Christus Triumfatorkerk, Opgave 1e keer verplicht 
vóór 7 februari  via info@dezinnen.nl
Ben je nieuwsgierig naar wat er in de bijbel staat, hoe je een 
bijbeltekst kunt lezen. De bijbel gaat over ons – over heel her-
kenbare emoties, gevoelens, angsten en zorgen. De moeite 
van het lezen waard! Je bent welkom bij de bijbel leesgroep 
van DEZINNEN. We lezen het boek dat de Handelingen heet: 
verhalen over de eerste volgelingen van Jezus. Deze verhalen 
gaan over ruzies, over de onzekerheid, het zoeken naar wat 
deze groep anders maakt dan andere groepen. Geen voorken-

nis nodig, de teksten worden ter 
plekke uitgedeeld. Wij komen bij 
elkaar op de 2e maandag avond 
van de maand, aansluitend op het 
Avondgebed van DEZINNEN. Je 
kunt ook een keer meedoen om 
uit te proberen. Groep gaat door 
bij minimaal 6 deelnemers. Maxi-
maal 11 personen. Begeleiding: 
Elizabeth Boddens Hosang. 

Schrijfcafé voor Vrouwen
Iedere 2e vrijdag van van januari t/m juni geopend 
van 10.30  - 12.30 u. Entree  €12,- incl. koffi e/thee 
Locatie: Christus Triumfatorkerk.
Het Schrijfcafé valt onder de paraplu van DEZINNEN en be-
staat al jaren onder de bezielende leiding van Joyce Kappetein.  
Schrijven is luisteren naar jezelf en je leven. Binnen DEZINNEN 
een van de plekken van verkenning van wat leeft. Met creatieve 
en speelse opdrachten doe je in-
spiratie op en laat je jezelf verras-
sen door je teksten.  Ervaring met 
schrijven is niet nodig. Of je nou 
jong bent, of al wat jaartjes ouder, 
of je nou kromme zinnen maakt of 
slordig schrijft, er ontstaat altijd iets 
moois. Iedere ochtend staat op 
zichzelf. Je kunt meedoen wanneer en zo vaak als je wilt. Heb je 
nog niet eerder met anderen geschreven, probeer het eens uit. 
Je bent van harte welkom! Graag zelf pen en papier meenemen. 
Wil je meer weten? Stuur een mail naar kappeteinj@gmail.com. 
of bel 06-403977 00

wetenschap serieus neemt (hij is wis-
kundige) ziet hij tegelijk een verarming 
optreden wanneer we onze levens alleen 
daardoor laten sturen. Wezenlijke vragen 
lijken dan niet meer aan bod te komen, 
zoals de vraag hoe we zinvol kunnen 
leven. Op dit soort vragen geeft weten-
schap volgens hem hooguit een te be-
perkt antwoord. Volgens Meester kampen 
we daardoor met een zingevingsvacuüm en Kerken die te veel 
aan de zijlijn blijven staan. Hij gaat hierover met ons in gesprek. 
Ronald Meester is hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening aan 
de Vrije Universiteit.

The City is my Monastery’ - Rev. 
Richard Carter   Programma in Engels 
Donderdag 14 maart 19.30 – 21.15u  Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 11/3  Deelname: € 10,
In 2019 verscheen het boek The City is my Monastery met als 
ondertitel  ‘A Contemporary Rule of Life’. Hierin schetste Car-
ter hoe een contemplatief leven in de stad inhoud en vorm zou 
kunnen krijgen. Het boek werd door o.m. Rowan Wiliams, Timo-

thy Radcliffe, Sarah Coakley, 
Sam Wells, Martin Laird OSA 
en Sarah Mullally geprezen 
om de helderheid en de vorm; 
niet alleen theorie maar ook 
een ‘zo kun je het doen - boek’ 
Het werd in Engeland een 
bestseller. Alsof velen hierop 
hadden zitten te wachten; een 
ervaringsboek met handreikin-
gen over hoe je als moderne 
mens midden in ‘de stad van 
de mens’ contemplatief gelovig 
kunt leven. Richard Carter is 
op uitnodiging van DEZINNEN 
in Den Haag om daarover te 
vertellen. Aansluitend zal Erik 
Borgman hierop reageren en 
is er gelegenheid voor gesprek. 

Rev. Richard Carter is Associate Vicar 
van de St. Martins in the Fields in 
Londen. Onlangs verscheen van hem 
een nieuw boek: Letters from Naza-
reth, a contemplative  journey home. 
Erik Borgman is leken-dominicaan en 
hoogleraar theologie van de religie, in 
het bijzonder het christendom, aan de 
Universiteit van Tilburg.

Workshop ‘Lichaam in meditatie’ -
Sue-Yen Tjong 
Zaterdag 23 maart 10.00 – 12.00u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 20/3  Deelname: € 5,-

We gaan verkennen hoe het lichaam een bron 
voor meditatie kan worden. Drukte in ons da-
gelijkse leven doet een verlangen ontstaan 
naar herstel van de verbinding met onszelf, 
naar meer openheid en lichtheid. Tegelijkertijd 
belemmert de drukte van onze gedachten ons 
om ruimte te maken voor meditatie. In de work-

shop verkennen we hoe verbinding met het lichaam de meditatie 
kan ondersteunen. De oefeningen zijn voor iedereen te volgen. 
Draag kleding waar je makkelijk in kunt bewegen. Tijdens de me-
ditatie zitten we op stoelen.  Sue-Yen Tjong geeft les in meditatie 
en critical alignment yoga en is vrijwilliger-gastvrouw in de St. 
Willibrordsabdij te Doetinchem.  

Te Gast bij DEZINNEN’ - 
Zr. Johanna Ketelaar 
Zaterdag 23 maart 13.00 – 14.30u Christus 
Triumfatorkerk Inschr t/m 21/3 Deelname € 4
Een nieuwe activiteit bij DEZINNEN, ontmoeting met een gast 
die wat komt vertellen en met wie je dit keer onder begeleiding 
van Sue YenTjong  in gesprek kunt gaan. Te gast dit keer is zus-
ter Johanna Ketelaar, voormalig overste van de zusters van “De 
Voorzienigheid” uit Amsterdam. Hoe kijkt zij terug op haar leven 
als religieuze, op haar verblijf in Brazilië, haar rol als overste in 
tijden van afbouw van de congregatie en de toekomst van onze 
traditie? Na het gesprek is er gelegenheid om na te praten bij 
een kop thee en wat lekkers.

Charles Taylor; geloven in een 
seculiere tijd - Dr. Iemke Epema 
(reeks: Geloven in de 21e eeuw 
Maandag 15 april 19.30 – 21.15u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 12/4 Deelname: € 8,-
Charles Taylor is een van de meest 
invloedrijke fi guren in de hedendaag-
se godsdienstfi losofi e. Voor zeer ve-
len is hij een eminent wetenschapper 
die in zijn werk én persoonlijk leven 
- hij is rooms katholiek - laat zien dat 
religiositeit en geloven ook in een 
‘seculiere tijd’ als de onze voor de 
hand liggende opties zijn. Iemke Epema neemt ons mee in zijn 
fascinerend en inspirerende denken dat niet alleen laat zien ‘hoe 
de wereld zo veranderd is’, maar ook hoezeer het religieuze, het 
transcendente van levensbelang is en zich laat vinden in wat 
Taylor de ‘subtiele talen’ noemt; de poëzie, de fi lm, de beeldende 
kunsten en zo veel meer. Iemke Epema is dominee en lid van het 
pastorale team van de Oosterkerk (PKN) te Zwolle.

‘De stad is mijn klooster’ 
– hoe dan?
Zaterdag 20 april 09.30 – 16.00u 
Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 10/4  Deelname € 15,- 
(incl reader en lunch)
We gaan aan de slag met wat Richard 

Carter aanreikt (zie programma 14 maart) als het gaat over ‘con-
templatief leven in de stad’. Hoe doe je dat in je eigen situatie 
zonder dat het als de zoveelste verplichting voelt en je tegelijk 
laat merken dat het je iets goeds brengt? We gaat bij Carter en 

anderen te rade, delen ervaringen, zoeken manieren die ‘wer-
ken’ en dat alles met de stad als proefplek om de hoek en met 
de nodige humor die helpt relativeren en volhouden tegelijk. 
Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang en Theo Wierema

Workshop ‘Augustinus; literator,
fi losoof en Mysticus – Kees Diekstra
Woensdag 8 mei 19.30 – 21.15u  
Christuis Triumfatorkerk  Inschr t/m 5/5   
Deelname: € 7,-  (max 15 pers)
Kees Diekstra is neerlandicus met 
een grote voorliefde voor poëzie én 
Augustinus. Hij beheert maar liefst 
drie blogs vol met dichters en hun 
gedichten, waaronder ook Augus-
tinus. Op 8 mei wil hij met de aan-
wezigen teksten lezen en verwerken 
en bediscussieren. Het hoofdthema 
is Augustinus, niet zozeer de bis-
schop, maar de literator, fi losoof en mysticus daarachter. Het 
zijn vooral teksten die als gedichten zijn te lezen. Verder ook 
enige nederlandse gedichten van dichters die in dezelfde lijn 
hebben gedicht. Een avond voor liefhebbers van taal die ook 
Augustinus wel eens van deze kant willen leren kennen.

Het verlaten individu & De leegte 
voorbij - Esther van Fenema 
Woensdag 22 mei 19.30u Christus Triumfatorkerk 
Inschrijven t/m 18/5 Toegang: € 8,-

Volgens Esther van Fenema is ‘Het ver-
laten Individu’ overal. Thema’s als een-
zaamheid, onzekerheid en somberheid 
spelen bij steeds meer (vooral jonge) 
mensen, evenals gevoelens van vertwij-
feling en angst. Deze zijn volgens haar 
terug te voeren op een gebrek aan zinge-
ving. Hierdoor ontstaat een ‘leegte’. Het 
zelf zin (moeten) geven aan je leven blijkt 
in de praktijk vaak een overvragen van 

mensen. Waar kun je als ‘zelfredzaam individu’ dan terecht? 
Van Fenema tracht daar in haar boek Het verlaten individu 
een antwoord op te geven door te onderzoeken wat ‘de ze-
ven hoofdzonden’ van onze tijd zijn. Ze voegt er een achtste 
aan toe: de leegte. Bij DEZINNEN komt ze 
hierover spreken en over het nieuwe boek 
‘De leegte voorbij’ dat ze samen met Joost 
Röselaers schreef. (Deze lezing werd in 
het najaar afgelast wegens de uitslag van 
de verkiezingen op die avond). Esther van 
Fenema is psychiater, zij werkte 10 jaar in 
het LUMC. Ze heeft momenteel een vrij-
gevestigde praktijk en is werkzaam in de 
GGZ. Ze schrijft in kranten en is regelma-
tig te gast op radio en tv. 

Seizoensafsluiting DEZINNEN
maandag 24 juni 18.45u (aansluitend op het 
laatste avondgebed van het seizoen) 
Opgave tot 21 juni
We doen dat dit keer weer eens wat groter, met een echte hap. 
Geef je wel tijdig op via info@dezinnen.nl We kijken terug, in-
formeren je over wat er speelt, luisteren naar muziek en drinken 
op de vakantietijd. Noteer het in je agenda!

LEZINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN

Vrede op aarde – Prof. dr. Stefan Paas
Dinsdag 6 februari 19.30u Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 2/2  Deelname: €8
Onlangs verscheen zijn nieuwe boek ‘Vre-
de op aarde, over heil en redding in onze 
tijd’. Daarin stelt Paas de vraag naar de be-
tekenis van christelijk geloven anno 2024. 
Hij doet dat in een persoonlijke zoektocht 
waarbij zijn bevindelijke geloofsopvoeding 
ter sprake komt maar ook zo veel meer. 
Waar het hem om gaat moge duidelijk zijn. 
Het Christelijke verhaal is volgens hem waardevol, relevant en in 
zekere zin ‘echt’ genoeg om  christenen – en anderen – in deze 
moderne tijden (weer) te raken en te bezielen. Hij komt er over 
spreken en gaat met ons in gesprek. 
Organisatie: DEZINNEN & Christus Triumfatorkerk.

Klooster in de stad - leven naar Pasen
Maandag 19 februari 19.00 – 20.30u  
Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 20/2 Deelname: € 3,-

Met wie wil staan we vlak na 
het begin van de vastentijd 
stil bij deze tijd die uitloopt 
op Pasen. Wat heeft deze 
vastentijd ons in deze cha-
otische moderne samenle-

ving te zeggen en te bieden? We onderzoeken dit op deze avond 
met enkele korte teksten, het uitwisselen van tips en ervaringen 
en tot slot het samen ‘de stilte zoeken in de stad’. Bij aanvang 
soep en na afl oop koffi e/thee.

Moet je lezen – De namiddag van het 
Christendom – Tomás Halik
Vrijdag 23 februari 13.30 – 15.00u 
Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 20/2 Deelname: € 3,-
De formule is inmiddels bekend; een inleider die een half uur ver-
telt over een boek dat wordt aanbevolen om te lezen en er dan 
met de aanwezigen over in gesprek gaat. Dit keer: David Renke-
ma en Theo Wierema over ‘De Namiddag van het Christendom’ 
van Tomás Hálik  Voor wie 
de verdieping zoekt, wil 
uitwisselen of zich graag 
laat bijpraten alvorens het 
boek te kopen De nadruk 
ligt bij deze activiteit op 
verrijking, dialoog, verdie-
ping, niet op discussie.

‘Wetenschap als nieuwe religie’ - Prof. 
dr. Ronald Meester  (reeks: Geloven in 
de 21e eeuw 

Maandag 26 februari 19.30 - 
21.15u  Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 23/2 Deelname: € 8,-
Volgens Ronald Meester lijkt het er op alsof 
wetenschap een (semi-)religieuze status 
heeft gekregen. Dit bleek o.m. in de Coro-
natijd toen vooral de (exacte) wetenschap-
pers het beleid bepaalden en ons vertelden 
hoe we hadden te leven. Ofschoon hij de 



AGENDA

JANUARI   

WO 03.01 16.00u  Eerste Christelijke meditatie van het 
seizoen 

VRIJ 12.01 10.30u Eerste Schrijfcafé van het seizoen
MA 15.01 18.15u Eerste Avondgebed van het seizoen
VRIJ 19.01 09.00u Eerste Seizoensbijeenkomst Groep Z 

FEBRUARI

DI 06.02 19.30u  ‘Vrede op aarde’ - lezing Stefan 
Paas 

MA 12.02 19.15u Eerste keer Bijbelleesgroep 
MA 19.02 19.00u ‘Klooster in de stad’ - leven naar Pasen
VRIJ 23.02 13.30u  ‘Moet je lezen’: De namiddag van 

het Christendom van Tomas Halik 
MA 26.02 19.30u  Wetenschap als nieuwe religie - 

lezing Ronald Meester

MAART

DO 14.03 19.30u  ‘The City is my Monastery’ – Lecture 
Richard Carter 

ZA 23.03 10.00u  Workshop ‘Lichaam in Meditatie’ - 
Sue-Yen Tjong

ZA 23.03 13.00u  ’Te gast’- Zr. Johanna Ketelaar - 
   Sue-Yen Tjong
VRIJ 29.03 18.00u Goede Vrijdag – meditatieve viering
ZO 31.03 05.30u Paaswake bij DEZINNEN 

APRIL

MA 15.04 19.30u  Charles Taylor, geloven in een 
seculiere tijd - lezing Iemke Epema

ZA 20.04 09.30u  ‘De stad is mijn klooster…’ hoe dan? 
- Elizabeth Boddens Hosang en Theo 
Wierema

MEI

WO 08.05 19.30u  Workshop - Augustinus; literator, 
fi losoof en mysticus - Kees Diekstra     

WO 22.05 19.30u  Het verlaten individu & De leegte 
voorbij  - Esther van Fenema

JUNI

MA  24.06 18.15u  Laatste Avondgebed van het jaar, 
Seizoensafsluiting bij DEZINNEN

-  Raadpleeg altijd onze website voor de actuele informatie 
over de activiteiten. (o.m. annuleringen vanwege ziekte, 
weersomstandigheden of om andere redenen

-  Graag tijdig inschrijven via de website www.dezinnen.nl 
 of via: info@dezinnen.nl
-  Het secretariaat van DEZINNEN is gesloten van 
 1 juli t/m 31 augustus

VERDIEPING

Groep Z; contemplatief 
leven in de stad  
Maandelijks op vrijdagochtend 
09.00 – 13.00u    
Locatie: Christus Triumfatorkerk
Mensen op zoek naar een verdiepend christelijk leven in de stad. 
Negen mensen ‘van de stad’ die met elkaar – soms een beetje 
tegen de waan van de dag in -  ervaren dat deze traditie geen 
stilstaand water is maar vitaal én relevant. Mensen met elk hun 
eigen verhaal en hun eigen verlangens die ervaren dat leven 
wordt ontvangen en niet gemaakt, vraagt om bewegen, maar 
ook om overgave, meebewegen. Grote woorden lijken dat. Maar 
in tijden van grote crises verrassend actueel en rijk voor wie kri-
tisch en met open blik in het leven wil staan. Belangstelling om 
mee te doen of een keer te komen kijken? Mail naar: theowie-
rema@dezinnen.nl o.v.v. Groep-Z. Zie ook de aparte folder over 
Groep Z.

DEZINNEN bijbelleesgroep  
Maandag 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 
10 juni. Tijd: 19.15-20.30u  € 3,- per keer. Locatie: 
Christus Triumfatorkerk, Opgave 1e keer verplicht 
vóór 7 februari  via info@dezinnen.nl
Ben je nieuwsgierig naar wat er in de bijbel staat, hoe je een 
bijbeltekst kunt lezen. De bijbel gaat over ons – over heel her-
kenbare emoties, gevoelens, angsten en zorgen. De moeite 
van het lezen waard! Je bent welkom bij de bijbel leesgroep 
van DEZINNEN. We lezen het boek dat de Handelingen heet: 
verhalen over de eerste volgelingen van Jezus. Deze verhalen 
gaan over ruzies, over de onzekerheid, het zoeken naar wat 
deze groep anders maakt dan andere groepen. Geen voorken-

nis nodig, de teksten worden ter 
plekke uitgedeeld. Wij komen bij 
elkaar op de 2e maandag avond 
van de maand, aansluitend op het 
Avondgebed van DEZINNEN. Je 
kunt ook een keer meedoen om 
uit te proberen. Groep gaat door 
bij minimaal 6 deelnemers. Maxi-
maal 11 personen. Begeleiding: 
Elizabeth Boddens Hosang. 

Schrijfcafé voor Vrouwen
Iedere 2e vrijdag van van januari t/m juni geopend 
van 10.30  - 12.30 u. Entree  €12,- incl. koffi e/thee 
Locatie: Christus Triumfatorkerk.
Het Schrijfcafé valt onder de paraplu van DEZINNEN en be-
staat al jaren onder de bezielende leiding van Joyce Kappetein.  
Schrijven is luisteren naar jezelf en je leven. Binnen DEZINNEN 
een van de plekken van verkenning van wat leeft. Met creatieve 
en speelse opdrachten doe je in-
spiratie op en laat je jezelf verras-
sen door je teksten.  Ervaring met 
schrijven is niet nodig. Of je nou 
jong bent, of al wat jaartjes ouder, 
of je nou kromme zinnen maakt of 
slordig schrijft, er ontstaat altijd iets 
moois. Iedere ochtend staat op 
zichzelf. Je kunt meedoen wanneer en zo vaak als je wilt. Heb je 
nog niet eerder met anderen geschreven, probeer het eens uit. 
Je bent van harte welkom! Graag zelf pen en papier meenemen. 
Wil je meer weten? Stuur een mail naar kappeteinj@gmail.com. 
of bel 06-403977 00

wetenschap serieus neemt (hij is wis-
kundige) ziet hij tegelijk een verarming 
optreden wanneer we onze levens alleen 
daardoor laten sturen. Wezenlijke vragen 
lijken dan niet meer aan bod te komen, 
zoals de vraag hoe we zinvol kunnen 
leven. Op dit soort vragen geeft weten-
schap volgens hem hooguit een te be-
perkt antwoord. Volgens Meester kampen 
we daardoor met een zingevingsvacuüm en Kerken die te veel 
aan de zijlijn blijven staan. Hij gaat hierover met ons in gesprek. 
Ronald Meester is hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening aan 
de Vrije Universiteit.

The City is my Monastery’ - Rev. 
Richard Carter   Programma in Engels 
Donderdag 14 maart 19.30 – 21.15u  Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 11/3  Deelname: € 10,
In 2019 verscheen het boek The City is my Monastery met als 
ondertitel  ‘A Contemporary Rule of Life’. Hierin schetste Car-
ter hoe een contemplatief leven in de stad inhoud en vorm zou 
kunnen krijgen. Het boek werd door o.m. Rowan Wiliams, Timo-

thy Radcliffe, Sarah Coakley, 
Sam Wells, Martin Laird OSA 
en Sarah Mullally geprezen 
om de helderheid en de vorm; 
niet alleen theorie maar ook 
een ‘zo kun je het doen - boek’ 
Het werd in Engeland een 
bestseller. Alsof velen hierop 
hadden zitten te wachten; een 
ervaringsboek met handreikin-
gen over hoe je als moderne 
mens midden in ‘de stad van 
de mens’ contemplatief gelovig 
kunt leven. Richard Carter is 
op uitnodiging van DEZINNEN 
in Den Haag om daarover te 
vertellen. Aansluitend zal Erik 
Borgman hierop reageren en 
is er gelegenheid voor gesprek. 

Rev. Richard Carter is Associate Vicar 
van de St. Martins in the Fields in 
Londen. Onlangs verscheen van hem 
een nieuw boek: Letters from Naza-
reth, a contemplative  journey home. 
Erik Borgman is leken-dominicaan en 
hoogleraar theologie van de religie, in 
het bijzonder het christendom, aan de 
Universiteit van Tilburg.

Workshop ‘Lichaam in meditatie’ -
Sue-Yen Tjong 
Zaterdag 23 maart 10.00 – 12.00u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 20/3  Deelname: € 5,-

We gaan verkennen hoe het lichaam een bron 
voor meditatie kan worden. Drukte in ons da-
gelijkse leven doet een verlangen ontstaan 
naar herstel van de verbinding met onszelf, 
naar meer openheid en lichtheid. Tegelijkertijd 
belemmert de drukte van onze gedachten ons 
om ruimte te maken voor meditatie. In de work-

shop verkennen we hoe verbinding met het lichaam de meditatie 
kan ondersteunen. De oefeningen zijn voor iedereen te volgen. 
Draag kleding waar je makkelijk in kunt bewegen. Tijdens de me-
ditatie zitten we op stoelen.  Sue-Yen Tjong geeft les in meditatie 
en critical alignment yoga en is vrijwilliger-gastvrouw in de St. 
Willibrordsabdij te Doetinchem.  

Te Gast bij DEZINNEN’ - 
Zr. Johanna Ketelaar 
Zaterdag 23 maart 13.00 – 14.30u Christus 
Triumfatorkerk Inschr t/m 21/3 Deelname € 4
Een nieuwe activiteit bij DEZINNEN, ontmoeting met een gast 
die wat komt vertellen en met wie je dit keer onder begeleiding 
van Sue YenTjong  in gesprek kunt gaan. Te gast dit keer is zus-
ter Johanna Ketelaar, voormalig overste van de zusters van “De 
Voorzienigheid” uit Amsterdam. Hoe kijkt zij terug op haar leven 
als religieuze, op haar verblijf in Brazilië, haar rol als overste in 
tijden van afbouw van de congregatie en de toekomst van onze 
traditie? Na het gesprek is er gelegenheid om na te praten bij 
een kop thee en wat lekkers.

Charles Taylor; geloven in een 
seculiere tijd - Dr. Iemke Epema 
(reeks: Geloven in de 21e eeuw 
Maandag 15 april 19.30 – 21.15u Christus 
Triumfatorkerk  Inschr t/m 12/4 Deelname: € 8,-
Charles Taylor is een van de meest 
invloedrijke fi guren in de hedendaag-
se godsdienstfi losofi e. Voor zeer ve-
len is hij een eminent wetenschapper 
die in zijn werk én persoonlijk leven 
- hij is rooms katholiek - laat zien dat 
religiositeit en geloven ook in een 
‘seculiere tijd’ als de onze voor de 
hand liggende opties zijn. Iemke Epema neemt ons mee in zijn 
fascinerend en inspirerende denken dat niet alleen laat zien ‘hoe 
de wereld zo veranderd is’, maar ook hoezeer het religieuze, het 
transcendente van levensbelang is en zich laat vinden in wat 
Taylor de ‘subtiele talen’ noemt; de poëzie, de fi lm, de beeldende 
kunsten en zo veel meer. Iemke Epema is dominee en lid van het 
pastorale team van de Oosterkerk (PKN) te Zwolle.

‘De stad is mijn klooster’ 
– hoe dan?
Zaterdag 20 april 09.30 – 16.00u 
Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 10/4  Deelname € 15,- 
(incl reader en lunch)
We gaan aan de slag met wat Richard 

Carter aanreikt (zie programma 14 maart) als het gaat over ‘con-
templatief leven in de stad’. Hoe doe je dat in je eigen situatie 
zonder dat het als de zoveelste verplichting voelt en je tegelijk 
laat merken dat het je iets goeds brengt? We gaat bij Carter en 

anderen te rade, delen ervaringen, zoeken manieren die ‘wer-
ken’ en dat alles met de stad als proefplek om de hoek en met 
de nodige humor die helpt relativeren en volhouden tegelijk. 
Begeleiding: Elizabeth Boddens Hosang en Theo Wierema

Workshop ‘Augustinus; literator,
fi losoof en Mysticus – Kees Diekstra
Woensdag 8 mei 19.30 – 21.15u  
Christuis Triumfatorkerk  Inschr t/m 5/5   
Deelname: € 7,-  (max 15 pers)
Kees Diekstra is neerlandicus met 
een grote voorliefde voor poëzie én 
Augustinus. Hij beheert maar liefst 
drie blogs vol met dichters en hun 
gedichten, waaronder ook Augus-
tinus. Op 8 mei wil hij met de aan-
wezigen teksten lezen en verwerken 
en bediscussieren. Het hoofdthema 
is Augustinus, niet zozeer de bis-
schop, maar de literator, fi losoof en mysticus daarachter. Het 
zijn vooral teksten die als gedichten zijn te lezen. Verder ook 
enige nederlandse gedichten van dichters die in dezelfde lijn 
hebben gedicht. Een avond voor liefhebbers van taal die ook 
Augustinus wel eens van deze kant willen leren kennen.

Het verlaten individu & De leegte 
voorbij - Esther van Fenema 
Woensdag 22 mei 19.30u Christus Triumfatorkerk 
Inschrijven t/m 18/5 Toegang: € 8,-

Volgens Esther van Fenema is ‘Het ver-
laten Individu’ overal. Thema’s als een-
zaamheid, onzekerheid en somberheid 
spelen bij steeds meer (vooral jonge) 
mensen, evenals gevoelens van vertwij-
feling en angst. Deze zijn volgens haar 
terug te voeren op een gebrek aan zinge-
ving. Hierdoor ontstaat een ‘leegte’. Het 
zelf zin (moeten) geven aan je leven blijkt 
in de praktijk vaak een overvragen van 

mensen. Waar kun je als ‘zelfredzaam individu’ dan terecht? 
Van Fenema tracht daar in haar boek Het verlaten individu 
een antwoord op te geven door te onderzoeken wat ‘de ze-
ven hoofdzonden’ van onze tijd zijn. Ze voegt er een achtste 
aan toe: de leegte. Bij DEZINNEN komt ze 
hierover spreken en over het nieuwe boek 
‘De leegte voorbij’ dat ze samen met Joost 
Röselaers schreef. (Deze lezing werd in 
het najaar afgelast wegens de uitslag van 
de verkiezingen op die avond). Esther van 
Fenema is psychiater, zij werkte 10 jaar in 
het LUMC. Ze heeft momenteel een vrij-
gevestigde praktijk en is werkzaam in de 
GGZ. Ze schrijft in kranten en is regelma-
tig te gast op radio en tv. 

Seizoensafsluiting DEZINNEN
maandag 24 juni 18.45u (aansluitend op het 
laatste avondgebed van het seizoen) 
Opgave tot 21 juni
We doen dat dit keer weer eens wat groter, met een echte hap. 
Geef je wel tijdig op via info@dezinnen.nl We kijken terug, in-
formeren je over wat er speelt, luisteren naar muziek en drinken 
op de vakantietijd. Noteer het in je agenda!

LEZINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN

Vrede op aarde – Prof. dr. Stefan Paas
Dinsdag 6 februari 19.30u Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 2/2  Deelname: €8
Onlangs verscheen zijn nieuwe boek ‘Vre-
de op aarde, over heil en redding in onze 
tijd’. Daarin stelt Paas de vraag naar de be-
tekenis van christelijk geloven anno 2024. 
Hij doet dat in een persoonlijke zoektocht 
waarbij zijn bevindelijke geloofsopvoeding 
ter sprake komt maar ook zo veel meer. 
Waar het hem om gaat moge duidelijk zijn. 
Het Christelijke verhaal is volgens hem waardevol, relevant en in 
zekere zin ‘echt’ genoeg om  christenen – en anderen – in deze 
moderne tijden (weer) te raken en te bezielen. Hij komt er over 
spreken en gaat met ons in gesprek. 
Organisatie: DEZINNEN & Christus Triumfatorkerk.

Klooster in de stad - leven naar Pasen
Maandag 19 februari 19.00 – 20.30u  
Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 20/2 Deelname: € 3,-

Met wie wil staan we vlak na 
het begin van de vastentijd 
stil bij deze tijd die uitloopt 
op Pasen. Wat heeft deze 
vastentijd ons in deze cha-
otische moderne samenle-

ving te zeggen en te bieden? We onderzoeken dit op deze avond 
met enkele korte teksten, het uitwisselen van tips en ervaringen 
en tot slot het samen ‘de stilte zoeken in de stad’. Bij aanvang 
soep en na afl oop koffi e/thee.

Moet je lezen – De namiddag van het 
Christendom – Tomás Halik
Vrijdag 23 februari 13.30 – 15.00u 
Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 20/2 Deelname: € 3,-
De formule is inmiddels bekend; een inleider die een half uur ver-
telt over een boek dat wordt aanbevolen om te lezen en er dan 
met de aanwezigen over in gesprek gaat. Dit keer: David Renke-
ma en Theo Wierema over ‘De Namiddag van het Christendom’ 
van Tomás Hálik  Voor wie 
de verdieping zoekt, wil 
uitwisselen of zich graag 
laat bijpraten alvorens het 
boek te kopen De nadruk 
ligt bij deze activiteit op 
verrijking, dialoog, verdie-
ping, niet op discussie.

‘Wetenschap als nieuwe religie’ - Prof. 
dr. Ronald Meester  (reeks: Geloven in 
de 21e eeuw 

Maandag 26 februari 19.30 - 
21.15u  Christus Triumfatorkerk 
Inschr t/m 23/2 Deelname: € 8,-
Volgens Ronald Meester lijkt het er op alsof 
wetenschap een (semi-)religieuze status 
heeft gekregen. Dit bleek o.m. in de Coro-
natijd toen vooral de (exacte) wetenschap-
pers het beleid bepaalden en ons vertelden 
hoe we hadden te leven. Ofschoon hij de 
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DEZINNEN heeft haar secretariaat 
en veel van haar activiteiten 
in de Christus Triumfatorkerk. 
Van tijd tot tijd hebben we ook 
gezamenlijke activiteiten. 
De eigen activiteiten van de 
CTK kunt u vinden op hun eigen 
website: www.ctk.nl

dezinnen  wil mensen inspireren met het goede uit de christelijke traditie.

januari-juni 2024 

DEZINNEN
Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog
Postadres Juliana van Stolberglaan 154, 
2595 CL Den Haag
Telefoon 06 20228973  
Secretariaat open Maandag 09.00 - 15.00u 
E-mail/website info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl
ING-bank IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57
KvK 62406299

Druk & Vormgeving 

Van Rooijen Grafisch, Vleuten

DEZINNEN is een erkende ANBI stichting 

Blijf op de hoogte!
Voor actuele informatie, inspirerende en informatieve video’s en 
ander nieuws: www.dezinnen.nl Ontvang automatisch de digitale 
maandagenda van DEZINNEN. Daarin wordt u op de hoogte gehou-
den van actuele programma-aanpassingen en ad hoc activiteiten.

Aanmelden voor de GRATIS digitale 
maandagenda op website www.dezinnen.nl 
• Rechts bovenaan op ‘INSCHRIJVEN’ klikken
• Het formulier dat verschijnt invullen. 
•   Vergeet niet het hokje aan te vinken bij ‘ik wil de Nieuwsbrief 
  ontvangen’

VIERINGEN, MEDITATIES 

Avondgebed bij DEZINNEN
Elke maandag van 15 januari t/m 24 juni van  18.15 - 18.45u  
Christus Triumfatorkerk- kerkzaal 

Om 18.15u onze wekelijkse Avondgebed van ca. 30 minuten. 
Een vast moment in de week waarop we elkaar treffen, samen 
stil worden, inspiratie zoeken en onze levens in Gods licht 
willen plaatsen. Na afl oop koffi e/thee en even tijd om elkaar 
te ontmoeten.   
Zie aparte fl yer ‘Geloven op maandag’ 

Goede Vrijdag - meditatieve viering
Vrijdag 29 maart 18.00 - 19.00u  
Locatie: Christus Triumfatorkerk-  Kerkzaal

In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth laat het 
leven zich kennen en naderen we de kern van ons leven. In 
een samenleving die steeds minder lijkt te verdragen naar-
mate haar strijd tegen onrecht en lijden stringenter wordt, 
vieren we op Goede Vrijdag het sterven van een goed en 
onschuldig mens. Over hoe het kwaad goede mensen treft, 
we elkaar vaak ook niet kunnen redden en redding toch 
wordt aangezegd.  

Paaswake - wachten op het licht dat komt
Zondag 31 maart  05.30 - 06.30u  
- vrije gift (let op: zomertijd!)  
Locatie: Christus Triumfatorkerk 
- Kerkzaal 
Opgave nodig: uiterlijk 29 maart 
20u
Wie denkt na een ontluisterend 
einde nog aan hoop? Hoe kan in 
wat zinloos lijkt toch iets nieuws 
doorbreken? Wat is mogelijk in 
een wereld die vastloopt in haar 
overmoed? In de Paaswake 
vieren we de opstanding van 

Christus met het Exsultet, verhalen ten leven en wachten we 
op het licht. Omdat die alles te maken heeft met die vragen. 
Na afl oop is er een eenvoudig ontbijt voor wie wil.  

woorden die je raken

voorheen

de boskant

“Het is vanuit de westerse rationaliteit, bijzonder moeilijk 

om zelfs nog maar de mogelijkheid open te laten dat er 

werkelijk “iets” zou zijn - in schaduwen, in donder en 

bliksem, in sterren, dieren, bomen, of zelfs in alle dingen- dat 

op een vreemde maar ingrijpende manier zijn invloedssfeer 

over ons uitstrekt, en dat het niet zou gaan om onbewuste 

projecties van onze eigen angsten,  maar om reële 

’unheimliche’  krachten in de dingen zelf.”     

                               
                               

                              P
atricia de Martelaere

Wil je meer weten over deelname?

Stichting DEZINNEN

Juliana van Stolberglaan 154

2595 CL Den Haag

E   info@dezinnen.nl

W  www.dezinnen.nl

T   06 20228973

IBAN NL61 INGB 0006 7360 57 

KVK: 62406299

Op de website kun je je inschrijven voor 

de gratis digitale maandagenda van 

DEZINNEN. Daarin word je regelmatig op de 

hoogte gehouden van actuele programma-

aanpassingen en ad hoc activiteiten. 

Op de homepage rechts bovenaan op 

‘INSCHRIJVEN’ klikken, het formulier dat 

verschijnt invullen. Vergeet niet het hokje aan 

te vinken bij ‘ik wil de Nieuwsbrief ontvangen’. 

Financiering: De activiteiten van DEZINNEN zijn mogelijk door de 

opbrengst uit de activiteiten, de fnanciële ondersteuning door haar 

vrienden en aandeelnemers en door de ondersteuning van enkele 

fondsen. DEZINNEN is ANBI-geregistreerd en uw giften aan ons zijn 

voor de belasting aftrekbaar. 

© foto’s: Theo Wierema en vormgeving: Annet van Rooijen, Van Rooijen Grafi sch, Vleuten

    Geloven is het wisselende en rommelige 

proces van het leven - en niet 

               het vaste, mentale product ervan’

                               
       Christian Wiman in: ‘Mijn heldere afgrond’ (2016).
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de boskant

Wil je meer weten over deelname?

IBAN NL61 INGB 0006 7360 57 

Op de website kun je je inschrijven voor 

gratis digitale maandagenda van 

DEZINNEN. Daarin word je regelmatig op de 

hoogte gehouden van actuele programma-

aanpassingen en ad hoc activiteiten. 

Op de homepage rechts bovenaan op 

‘INSCHRIJVEN’ klikken, het formulier dat 

verschijnt invullen. Vergeet niet het hokje aan 

te vinken bij ‘ik wil de Nieuwsbrief ontvangen’. 

DEZINNEN is een gastvrij netwerk waar de 

schoonheid, het goede en de vreemdheid 

van het bestaan ruimte krijgen. 

Waar wij putten uit verleden en open staan voor 

vernieuwing. Waar we wetenschap omarmen 

én haar beperkingen zien. Waar God geen 

sluitstuk is maar hét woord voor een verras-

send vitale kern die wordt gezocht, bevraagd 

en ruimte krijgt. Waar de gevolgen van het con-

sumptisme, individualisme en maakbaarheids-

denken op onze levens worden onderkend en 

we  te midden van dit alles wegen van zin en 

geloven, handelen en verbondenheid en uit-

wisseling zoeken. 

We zien juist hierbij het potentieel van de chris-

telijke traditie. Zoeken vertaling daarvan naar 

nu en proberen dat uit. We doen dit met ieder-

een die hierin mee op pad wil gaan. 

DEZINNEN schept op eigen wijze ruimte voor de aanwezigheid en het spreken van God, 

voor religieuze ervaring en ontwikkeling, voor sociale betrokkenheid en solidariteit, voor vragen 

rond leven en maatschappij.

DEZINNEN (her-)ontdekt hierbij al doende de katholieke en andere christelijke 

tradities steeds opnieuw als vitale en ruimte makende bronnen van inspiratie. 

DEZINNEN heeft haar thuisbasis in Den Haag en biedt daar (en elders) een 

programma met meditaties, workshops, seminars, lezingen, leergangen en 

meer. 

DEZINNEN is er voor wie ervaart dat het leven onverwachter, dieper, vreemder is dan we 

kunnen bevatten en merkt dat dit juist iets positiefs is en ruimte geeft; waarbij woorden soms te 

kort schieten en de werkelijkheid zich toont in haar prachtige bizarre volheid. 

DEZINNEN is er voor mensen die niet uitgekeken raken op de sterren en ons plekje daar-

tussen, die weten dat het leven vreemd en kwetsbaar is en spelregels kent die ons scherpe 

verstand te boven gaan.

DEZINNEN is er voor mensen die (willen) geloven in dat leven en het met vallen en opstaan 

willen leven. 

De aarde zit 

     boordevol hemel

en elke struik, 

              hoe gewoon ook,

staat in lichterlaaie   

    voor God.

   Maar alleen 

            wie het ziet, 

    trekt zijn schoenen uit.

De rest zit eromheen 

     en plukt bramen.

Elizabeth Barrett Browning

    “Wat hebt u 

dat u niet 

gekregen hebt?   

     En als u alles 

gekregen hebt,     

           waarom dan 

al die drukte 

   alsof het 

van uzelf komt?”   

Paulus ca. 70 n.c. 

(1 Kor 4,7)

Doe mee met DEZINNEN!

Bij DEZINNEN is veel mogelijk en hebben we plannen ge-

noeg. Dus alle kans om je talenten te laten zien en ervaring 

op te doen. Dat kan o. a. door mee te doen met:

- de invulling van het programma, 

- de publiciteit, 

- nieuwe projecten, 

- de nieuwsbriefredactie, 

- het podcastteam, 

- de websitegroep. 

Heb je een passend idee? Dan kun je dat misschien bij 

ons uitvoeren. Ook in de organisatie kun je meedoen als in-

terviewer, host, secretariaatsmedewerker of bij de catering. 

Maar je kunt ook gewoon bezoeker zijn. 

Meer weten? Mail dan met info@dezinnen.nl of bel 06 2022 

8973. En natuurlijk kun je ons ook fi nancieel steunen als 

vriend of aandeelnemer. Info daarover vind je op de website 

of kun je ook per mail aanvragen via info@dezinnen.nl 

prikkelend

inspirerend

leergang

gastvrij

verbindend

Christelijke Meditatie bij DEZINNEN
Iedere 1e en 3e woensdag 16.00 – 16.45u 
(deur open v.a. 15.45u - kleine gift) januari t/m juni
 Locatie: Christus Triumfatorkerk-  kerkzaal
Gebed behoeft geen woorden, hoe mooi en oprecht ook. 
Al onze woorden zijn te beperkt wanneer we binnengaan in 
de diepe, geheimnisvolle eenheid met God. De traditie van 
christelijke meditatie is een eenvoudig en vooral praktisch 
antwoord op de vraag naar hoe we kunnen bidden. We 
mediteren door het in stilte herhalen van een gebedswoord/
mantra (25min). Vooraf en erna lezen we een tekst. 
Informatie: Dorothé v.d Wetering, 06 4505 1171 
d.vandewetering@telfort.nl of www.wccm.nl Zie ook aparte 
fl yer over ‘Christelijk Meditatie bij DEZINNEN’

Maak kennis met 
DEZINNEN

Vraag onze nieuwe kennismakingsfolder aan of 
download ‘m op www.dezinnen.nl. 
Je kunt de folder ook doorgeven aan mogelijke 
belangstellenden of hen de digitale versie toesturen. 

Podcast DEZINNEN
In onze Podcast-reeks 
BIJ ZINNEN ver-
tellen jonge men-
sen over hoe zij 
de tijdgeest van 
nu beleven en 
daarin hun weg 
zoeken. Mensen 
die wat van hun 
leven willen maken 
maar dat soms ook niet eenvoudig vinden. Die open staan voor 
wat het leven te bieden heeft en daarbij niet schuwen om bij de 
traditie te rade te gaan voor wijsheid.
Zie onze podcastreeks op:  https://rss.com/podcasts/dezinnen/

PODCASTS BIJ

luister naar
DEZINNEN op

spotify of RSS

verrassend
katholiek

dezinnen.nl

PODCASTS BIJ

verrassend
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        Let me keep my 
distance, always, from   
   those who think 
      they have the answers.

        Let me keep company 
always with those 
     who say “Look!” and 
laugh in astonishment,
          and bow their heads.
                      Mysteries, Yes! - Mary Oliver

I ets voor jou?

KIJKEN EN ZIEN

Kijken kunnen we (bijna) allemaal. Maar zien, door de buitenkant heen, dát zien wat zich toont… voorbij wat 
marketing en reclame ons wil laten zien of voelen, is wat anders. Voorbij de commercie, je eigen haast, de 
afl eidingen, angsten, onwil, in beton gegoten denkbeelden. Echt zien wat zich toont en bereid zijn je daar-
door te laten aanspreken. Heeft dat te maken met de ‘Resonantie’ waar de Duitse socioloog Hartmut Rosa op 
doelt? Is dat waartoe Jezus opriep wanneer hij telkens weer tot zijn volgelingen zei: ‘Open je ogen’? Zou het 
zo simpel zijn? Gewoon, dat zien wat er is en er op wacht zich te tonen in haar eigenheid en volheid en wat 
het met je doet. Misschien iets om te proberen dit voorjaar. Wij helpen daarbij graag.

Theo Wierema
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DEZINNEN heeft haar secretariaat 
en veel van haar activiteiten 
in de Christus Triumfatorkerk. 
Van tijd tot tijd hebben we ook 
gezamenlijke activiteiten. 
De eigen activiteiten van de 
CTK kunt u vinden op hun eigen 
website: www.ctk.nl

dezinnen  wil mensen inspireren met het goede uit de christelijke traditie.

januari-juni 2024 

DEZINNEN
Katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog
Postadres Juliana van Stolberglaan 154, 
2595 CL Den Haag
Telefoon 06 20228973  
Secretariaat open Maandag 09.00 - 15.00u 
E-mail/website info@dezinnen.nl, www.dezinnen.nl
ING-bank IBAN: NL61 INGB 0006 7360 57
KvK 62406299

Druk & Vormgeving 

Van Rooijen Grafisch, Vleuten

DEZINNEN is een erkende ANBI stichting 

Blijf op de hoogte!
Voor actuele informatie, inspirerende en informatieve video’s en 
ander nieuws: www.dezinnen.nl Ontvang automatisch de digitale 
maandagenda van DEZINNEN. Daarin wordt u op de hoogte gehou-
den van actuele programma-aanpassingen en ad hoc activiteiten.

Aanmelden voor de GRATIS digitale 
maandagenda op website www.dezinnen.nl 
• Rechts bovenaan op ‘INSCHRIJVEN’ klikken
• Het formulier dat verschijnt invullen. 
•   Vergeet niet het hokje aan te vinken bij ‘ik wil de Nieuwsbrief 
  ontvangen’

VIERINGEN, MEDITATIES 

Avondgebed bij DEZINNEN
Elke maandag van 15 januari t/m 24 juni van  18.15 - 18.45u  
Christus Triumfatorkerk- kerkzaal 

Om 18.15u onze wekelijkse Avondgebed van ca. 30 minuten. 
Een vast moment in de week waarop we elkaar treffen, samen 
stil worden, inspiratie zoeken en onze levens in Gods licht 
willen plaatsen. Na afl oop koffi e/thee en even tijd om elkaar 
te ontmoeten.   
Zie aparte fl yer ‘Geloven op maandag’ 

Goede Vrijdag - meditatieve viering
Vrijdag 29 maart 18.00 - 19.00u  
Locatie: Christus Triumfatorkerk-  Kerkzaal

In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth laat het 
leven zich kennen en naderen we de kern van ons leven. In 
een samenleving die steeds minder lijkt te verdragen naar-
mate haar strijd tegen onrecht en lijden stringenter wordt, 
vieren we op Goede Vrijdag het sterven van een goed en 
onschuldig mens. Over hoe het kwaad goede mensen treft, 
we elkaar vaak ook niet kunnen redden en redding toch 
wordt aangezegd.  

Paaswake - wachten op het licht dat komt
Zondag 31 maart  05.30 - 06.30u  
- vrije gift (let op: zomertijd!)  
Locatie: Christus Triumfatorkerk 
- Kerkzaal 
Opgave nodig: uiterlijk 29 maart 
20u
Wie denkt na een ontluisterend 
einde nog aan hoop? Hoe kan in 
wat zinloos lijkt toch iets nieuws 
doorbreken? Wat is mogelijk in 
een wereld die vastloopt in haar 
overmoed? In de Paaswake 
vieren we de opstanding van 

Christus met het Exsultet, verhalen ten leven en wachten we 
op het licht. Omdat die alles te maken heeft met die vragen. 
Na afl oop is er een eenvoudig ontbijt voor wie wil.  

woorden die je raken

voorheen

de boskant

“Het is vanuit de westerse rationaliteit, bijzonder moeilijk 

om zelfs nog maar de mogelijkheid open te laten dat er 

werkelijk “iets” zou zijn - in schaduwen, in donder en 

bliksem, in sterren, dieren, bomen, of zelfs in alle dingen- dat 

op een vreemde maar ingrijpende manier zijn invloedssfeer 

over ons uitstrekt, en dat het niet zou gaan om onbewuste 

projecties van onze eigen angsten,  maar om reële 

’unheimliche’  krachten in de dingen zelf.”     

                               
                               

                              P
atricia de Martelaere
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