Goede Vrijdag

Meditatieve viering
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In het lijden en de dood van Jezus van Nazareth
laat het leven zich kennen en naderen we de
kern van ons eigen leven.

In een samenleving die steeds minder lijkt te
verdragen naarmate haar strijd tegen onrecht
en lijden stringenter wordt, vieren we op Goede
Vrijdag het sterven van een goed en onschuldig
mens.

Een meditatie,

over hoe het kwaad goede mensen treft, we
elkaar vaak niet kunnen redden en redding toch
wordt aangezegd.

Na afloop van de viering afloop gaan we in stilte weg.



