
Wie denkt na een ontluisterend einde nog aan hoop?  
Hoe kan in wat zinloos lijkt toch iets nieuws doorbreken?  

Wat is mogelijk in een wereld die vastloopt in haar overmoed? 
 

 In de Paaswake vieren we de opstanding van Christus  
met het Exsultet, verhalen ten leven  

en wachten we op het licht.  
Omdat die opstand alles te maken heeft  

met bovenstaande  vragen.  

Na afloop is er een eenvoudig ontbijt voor wie wil.  



Paaswake  
Wachten op het licht dat komt 

Bij DEZINNEN 

Zondag 31 maart 05.30 - 06.30u  
Let op: Zomertijd!  

 
Christus Triumfatorkerk 
Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag 
Opgave: uiterlijk 29/3 18u: info@dezinnen.nl 


