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Beste mensen,  

         Midden in deze Goede Week ontvangt u onze tweede Nieuwsbrief van dit jaar. 
Hierin natuurlijk de uitnodiging om je a.s. vrijdag en/of zondag bij ons aan te sluiten 
(zie onder). In onze traditie staan Witte Donderdag, Goede Vrijdag en het Hoog-
feest van Pasen centraal. Daarom vieren we bij DEZINNEN wee van deze drie  
momenten ieder jaar opnieuw. Om het wezenlijke geheim van het leven niet te  
vergeten, te blijven leven en door te geven.  

Wij wensen je een Goede Pasen toe.  

 
         

Goede Vrijdag  
Meditatieve  

Viering 

 
Bij DEZINNEN 

Vrijdag 3 april  
18.00 - 19.00u  

Blijf bij DEZINNEN   
Abonneer je via de website  op onze digitale maandagenda 

en ontvang zo ook de digitale Nieuwsbrief  5x per jaar 

Meer weten over  
Contemplatief leven? 
 
Over hoe we dat bij  DEZINNEN concreet  
proberen vorm te geven?  
Kom kennismaken op zaterdag 9 mei  

tussen 10 - 12u of op maandag 1 juni  
van 19- 21u.  Meer info en aanmelden: info@dezinnen.nl  
 

Of ga naar: https://www.dezinnen.nl/agenda 

  Locatie: Christus Triumfatorkerk  Juliana  van Stolberglaan 154 Den Haag 
Goede Vrijdag Meditatieve viering:  vrij toegankelijk  

Paaswake opgave verplicht via: info@dezinnen.nl  
 

Meer info: www.dezinnen.nl  

Paaswake 
In de vroege ochtend 
aansluitend Paasontbijt 

 

Bij DEZINNEN 
zondag 5 april  
05.30 - 06.30u 

Deze 2e Nieuwsbrief van 2026  ontvangt u nu voor het eerst via onze digitale maand-
agenda. Een papieren versie is verkrijgbaar op de displays van DEZINNEN in de CTK  
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. DEZINNEN TIPS:  
 

Wachten – Een levenshouding. Dirk de Wachter uitg. Lannoo 

Op woensdag 25 maart jl. was psychiater Dirk de Wachter te gast in het talk-
show-programma van Eva Jinek. Daar sprak hij over zijn nieuwste boek: 
‘Wachten; een levenshouding’ dat in januari dit jaar al een 2e druk beleefde. 
Het boek is een pleidooi voor bedachtzaamheid en verbondenheid in onze 
versnellende wereld. In die versnelling is kunnen wachten geen passiviteit 
maar een bewuste vorm van leven, een dáád. In vijftien korte hoofdstukken 
en met herkenbare, alledaagse voorbeelden uit zijn eigen levenservaring en 
praktijk beschrijft de Wachter ‘het wachten’ vanuit verschillende invalshoe-
ken: in ziekte, rouw, carrière, 
de liefde en het geloof. Maar 
ook over niet kunnen wach-
ten, leren wachten en wach-
ten zonder verwachting. Er is 
één ding waarbij we juist 

niet moeten wachten zegt hij: het verbinding zoeken 
met de ander. Want daarin ligt onze betekenis als 
mens.    
 

 

Expositie Oude Kerk van Delft t/m 9 mei  

Interessant voor deze lijdenstijd is een eigentijd-
se Kruisweg  van kunstenaar en ontwerper Floris  
Hovers: veertien staties waarin hij het lijdensverhaal  
vertaalt naar sobere, hedendaagse vormen. Ook zijn Ark 
van Noach is te zien, een minimalistische verbeelding 
van het Bijbelverhaal waarin de dieren zijn teruggebracht 
tot eenvoudige blokjes, twee aan twee.   

 
Aangevuld met muurwerken als Wandkleed en Het Laatste  
avondmaal ontstaat een tentoonstelling waarin spel en bezinning 
samenkomen.  Van 18 februari tot en met 9 mei 2026 zijn verschil-
lende werken Floris Hovers te zien in de Oude Kerk van Delft. Met 
heldere kleuren, strakke vormen en alledaagse materialen als 
hout, plastic en keramiek maakt hij objecten en installaties die uit-
nodigen tot kijken, spelen en verwonderen.  Centraal staat Playful 
Connect, een kleurrijke fantasiestad van zo'n twintig vierkante  
meter, die de verbeelding aanzet. 

 

Ik trek mij terug en wacht. 

Dit is de tijd die niet verloren gaat: 

Iedere minuut zet zich in toekomst 

om. 

Ik ben een oceaan van wachten, 

waterdun omhuld door ‘t ogenblik. 

Zuigende eb van gemoed, 

dat de minuten trekt en dan de vloed 

diep in zijn duisternis bereidt.  

Er is geen tijd. 

    Of er is niets dan tijd.                                                              
                                          

M. Vasalis 

 


